
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-
Biezelinge-Eversdijk op 14 april 2024 – met viering van de Maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Douwe de Roest, Muzikale medewerking: Wilma Mieras (orgel 
/ piano), Joop Visee (gitaar) en Saskia de Looff (zang) 

De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik 
bijvoorbeeld deze verkorte link naar onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkom en mededelingen 

Dienst van de voorbereiding 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied 223: 1, 2, 3 (Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans) 

Een paar inleidende woorden 

Psalm 98: 1, 4 (Zing een nieuw lied) 

Gebed om Gods ontferming 

Lied 648: 1, 2, 3 (Zing halleluja, hemel en aarde, zing!) 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen (na het lied naar de KND) 

Lied “Kom op, ga je mee” (Oké4Kids 219) 

Gebed om de Geest 

Schriftlezing: Micha 4: 1-5 (NBV21) 

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de 
heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we 
optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg 
wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de 
HEER. Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen 
zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard 
trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Ieder zal zitten onder zijn 
wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft 
gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze 
God, voor eeuwig en altijd. 

Lied 1016: 1 en 2 (+ refrein) (Kom, laat ons opgaan) 

Schriftlezing: Johannes 21: 15-19 (NBV21) 

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan 
de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog 
eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U 



houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd 
je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U 
weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong 
was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je 
handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde Hij 
aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ 

Luisterlied “Pelgrimsgebed” (Amanda Strydom) – door Joop en Saskia 

Korte overweging 

Lied “Als ik jou bij name roep”, vers 1, 2, 5 (Uit: Liefste lied van overzee, deel 2, 
melodie o.a. bekend van “Wil je opstaan en mij volgen”) 

(De kinderen komen tijdens dit lied terug uit de kindernevendienst) 

Dienst van gaven en gebeden 

Pastorale mededelingen en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

Viering van de Maaltijd van de Heer 

Lied 975: 1, 2, 3, 4 (Jezus roept hier mensen samen) 

Tafelgebed 

 V: De Heer is met jullie 
Allen: De Heer zal je bewaren 
V: Hef jullie harten omhoog 
Allen: We hebben ons hart bij de Heer 
V: Laat ons de Heer, onze God, danken. 
Allen: Het is goed om onze lof en dank aan God te geven 
(Vervolg tafelgebed) 

Lied “Holy, holy, holy”  

Tafelgebed (vervolg) en Onze Vader 

Nodiging, delen van brood en wijn 

Tijdens de maaltijd van de Heer: lied 426 (God zal je hoeden) 

Kort dankgebed na de Maaltijd van de Heer 

Zending en zegen 

Lied 386: 1, 2, 3 + telkens refreinregel (Vier met alles wat in je is) 

Zegen 

Lied “Trek de stoute schoenen aan en wandel met mij” (Uit: Zing de Zee, 
liederen van Keiland) – gezongen / begeleid door Joop en Saskia 

  



Lied “Kom op, ga je mee” (Oké4Kids 219) 
Refrein: Stap voor stap voor stap voor stap voor stap voor stap voor stap! 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee, blijf niet langer staan. 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee achter Jezus aan. 
 
Want Jezus zegt: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'. 
Hij gaat ons voor dus geef gehoor, Hij heeft zijn woord gegeven! 
Refrein 
 
Wat Jezus doet, is altijd goed, Hij is de goede Herder 
voor jou en mij dus kom erbij, zijn woord helpt ons steeds verder! 
Refrein 
 
Want Jezus daagt ons uit en vraagt om met Hem op te trekken. 
Dus kom op, gauw en volg Hem nou, we gaan zijn woord ontdekken. 
Refrein 
 
Lied “Als ik jou bij name roep”, vers 1, 2, 5 (Tekst: Sytze de Vries, in: Liefste lied van 
overzee, deel 2, Melodie o.a. bekend van “Wil je opstaan en mij volgen”) 
Als ik jou bij name roep, ga jij dan met mij mee? 
Wil je volgen waar ik ga, al weet je niet waarheen? 
Wil je dat in elke daad al mijn liefde verder gaat, 
Dat mijn naam te lezen staat in jou, en jij in mij? 
 
Als ik jou bij name roep, laat jij jezelf dan los? 
Heb je vriend en vijand lief, hoeveel je dat ook kost? 
Hoe je wegen zullen zijn, in de storm, bij zonneschijn, 
Zal mijn trouw verankerd zijn in jou en jij in mij? 
 
Als U mij bij name roept, om mijn vertrouwen vraagt, 
zal ik volgen in uw spoor, door uw liefde uitgedaagd. 
Ja, ik zal met liefde gaan waar U zelf bent voorgedaan, 
tot ik voluit kan bestaan in U en U in mij! 
 
Tekst “Pelgrimsgebed” (Amanda Strydom) 
Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet. 
 
U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my. 
 
Refrein: Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 



Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 
 
Moeder God U ken my waan 
My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg. 
 
U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 
Ek het niks, U maak my ryk. 
 
Refrein 
 
U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my. 
 
Tekst “Holy, holy, holy” (Traditional uit Argentinië) 
Holy, holy, holy, my heart, my heart adores you! 
My heart knows how to say to you: You are holy, Lord. 
 
Santo, santo, santo. Mi corazón te-adora!  
Mi corazón te sade decir: Santo-eres, Senor! 
 
Tekst “Wandel met mij” (tekst: Joyce Schoon, muziek: chassidisch lied, uit “Zing de 
zee”, liederen van Keiland) 
Trek de stoute schoenen aan 
en wandel met Mij,  
Ik ben altijd bij je, zegt Hij.  
 
Zet je beste beentje voor en dans met mij,  
Ik ga altijd met je mee.  
Tot het einde van de wereld,  
tot het einde van alle oceanen 
ga Ik met jou mee, zegt Hij,  
Mijn licht schijnt altijd op je voeten.  
 
Ook al is het ver en lang,  
Ik ga altijd met je mee, zegt Hij, 
en al ben je klein en bang,  
Ik blijf altijd dichtbij je. 
 
Trek de stoute schoenen aan… (herhalen, versnellend) 


