
Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 8 december 2024 – 
Tweede Advent, Maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Wilma Mieras (Orgel / piano) 

Thema: Hoor je dat? (Uit het Adventsproject van Kind op Zondag) 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik 
bijvoorbeeld de link naar onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord en mededelingen 

Bemoediging en groet 

Lied 462: 1, 2, 3, 4 5, 6 (Zal er ooit een dag van vrede) 

Aansteken van de tweede Adventskaars – door Rosalynn 

Twee kaarsen helpen hopen dat de Heer dichtbij zal komen. 
Luister naar een nieuw geluid: roep met ons de vrede uit. 

Psalm 80: 1, 7 (O God van Jozef, leid ons verder)  

Gebed om Gods ontferming 

Het gebed wisselt af met: Kom naar ons toe, verjaag de nacht (Taizé) 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen (Adventsproject ‘Help jij me hopen?’) 

Refrein + couplet 2 van het projectlied van de KND (Melodie: lied 444) 

Refrein: Wij hopen op een teken van liefde en geloof. 
Wie zal ons laten weten wat God aan ons belooft? 
Couplet 2: Johannes laat zich horen, een stem in de woestijn. 
Er klinken grote woorden: dat God dichtbij wil zijn. 

Gebed om Gods Geest 

Schriftlezing: Maleachi 3: 1-4 (NBV21) 

[1] Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de 
Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER 
van de hemelse machten. [2] Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij 
verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. [3] Hij zal zitting houden als 
iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan 
zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. [4] De offers van Juda en Jeruzalem zullen de 
HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 

Lied “Er komt een huis” (Tekst: Michaël Steehouder (vertaling), melodie: John 
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L. Bell (Iona) Uit: A festival of Lessons and carols) 

Refrein: Er komt een huis dat God met mensen bouwt, daar zal laaiend vuur ons zuiver smeden, 
wij zullen zijn als zilver en als goud en wij zullen mensen zijn van vrede. 
 
Nu nog de leugens en het grof geweld, nu nog de leegpraatkraaiers, nu nog het woord aan 
goochelaars met geld en nu nog de macht van grote graaiers. Refrein 
 
Maar keert het licht, de wende van de zon, dan zal de nacht voorbij zijn; worden wij nieuw 
zoals het ooit begon en God zal ons dagelijks nabij zijn. Refrein 
 
Leven voor hen die neergebogen zijn, recht voor de rechtelozen, toekomst voor hen die 
zonder uitzicht zijn, want God heeft opnieuw voor hen gekozen. Refrein 

Schriftlezing: Lucas 3: 1-6 (NBV21) 

[1] In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes 
tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over 
Abilene, [2] en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de 
zoon van Zacharias. [3] Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich 
moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving van zonden te krijgen, [4] zoals 
geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak 
de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! [5] Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel 
geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; [6] en al wat leeft zal zien hoe God 
redding brengt.”’ 

Lied 439: 1, 2, 4 (Verwacht de komst des Heren) 

Overweging 

Lied “Neem de plaats, de ruimte en de tijd”: 1, 2, 3, 4, 5 (Iona 44) 

De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst 

Viering van de Maaltijd van de Heer 

Inzameling van de gaven 

Tafelgebed + instellingswoorden afgesloten met Onze Vader 

Liederen tijdens de Maaltijd:  Zuivere vlam (458) 

Hopen en uitzien naar het licht (465) 

Dankgebed na de Maaltijd van de Heer 

Zending en zegen 

Slotlied 444: 1, 2, 3 (Nu daagt het in het oosten) 

Zegen 

Gezongen amen 


