Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 16 februari 2025, kinderdienst met
het tweede deel van het verhaal van Jona

Voorganger: ds. Douwe de Roest, muzikale medewerking: Jan de Troije (Orgel)

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar
onze pagina: https://shorturl.at/iINR36

Dienst van de voorbereiding

Orgelspel voorafgaand aan de dienst

Binnenkomst van wie dienstdoen

Welkomstwoord en mededelingen — door een / twee kinderen
Bemoediging en groet

Lied 287: 1, 5 (Rond het licht dat leven doet)

Een paar woorden ter inleiding op de dienst

Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal)

Gebed om Gods ontferming — door een / twee kinderen

Lied 8B: 1, 2, 3, 4, 5 (Zie de zon, zie de maan)

Dienst van het Woord

Gebed om Gods Geest —door een [ twee kinderen

Lied “Jona, Jona, ga naar Nineve” — (met filmpje)

Alle kinderen mogen vooraan komen zitten

Het verhaal van Jona — uitgebeeld en nagespeeld voorin de kerk
Lied “'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God”

Het verhaal van Jona — uitgebeeld en nagespeeld voorin de kerk
Lied 992: 1, 2, 3, 4 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons)

Het verhaal van Jona — uitgebeeld en nagespeeld voorin de kerk
Lied 397 (Vrede gaat van hand tot hand)

Het verhaal van Jona — uitgebeeld en nagespeeld voorin de kerk
Lied “Zing voor Gods licht”: 1, 2, 3 (Melodie lied 868, Lof zij de Heer...)
Dienst van de gaven en gebeden

(Pastorale mededelingen) Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Lied 12006 (Onze Vader in de hemel)

Inzameling van de gaven

Lied 423: 1, 2, 3 (Nu wij uiteengaan vragen wij God)

Zending en zegen

Zegen


https://shorturl.at/iNR36

Gezongen amen

Liedtekst “Jona, Jona, ga naar Ninevé” (Elly& Rikkert)
Op een dag zei God tegen Jona: Luister goed.
Jona, Jona, ga naar Ninevé, Jona, Jona, ga naar Ninevé, maar Jona die zei 'nee

Ik wil niet naar die nare stad, de mensen daar die kunnen me wat'
Zei Jona en hij ging op pad, tot hij een schip gevonen had
Dat voer naar Tarsis over zee, maar niet naar Ninevé

Jona, Jona, ga naar Ninevé ('lk wil niet'), Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar God ging met hem mee

Hij stuurde 't schip in een orkaan, en de mensen riepen 'Wij vergaan'
En ach, het lot wees Jona aan, die zei 'lk heb wat doms gedaan
Ik wou niet luisteren naar Gods woord, gooi mij maar overboord' Plons!

Jona, Jona, ga naar Ninevé, Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar daar zwom een vis in zee

Die lustte Jona al te graag, drie dagen zat hij in zijn maag
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd, ik zal doen wat ik heb beloofd'
En de vis zwom pijlsnel naar het strand en spuugde hem aan land

Jona, Jona, ga naar Ninevé ('lk wil wel'), Jona, Jona, ga naar Ninevé ('lk ga al')
Jona, Jona, ga naar NiInevé, 'lk ga naar Ninevé'

Liedtekst 'k Stel mijn vertrouwen

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,

'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.

Liedtekst “Zing voor Gods licht” (Liederen en gebeden uit lona & Glasgow, lied 6)
Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt in de morgen,

opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.

Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,

aarde leeft op als herboren.

Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.

Zij zoekt ons teder te vinden.

Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren,
arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen.

Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht

En ons tot vrijheid doet keren.



