
Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 11 mei 2025 – Preek van de Leek 

Voorgangers: Burgemeester Constantijn Jansen op de Haar (Preek van de leek en moment 
met kinderen) en ds. Douwe de Roest (liturg tijdens deze viering) 

Muzikale medewerking: Arjo Gouw (orgel) 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord en mededelingen 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied “Vrede voor jou, hierheen gekomen” (Tekst: Jan van Opbergen, melodie o.a. lied 276) 

Een paar woorden over deze dienst / preek van de leek 

Gebed om Gods ontferming 

Het gebed om ontferming wisselen we 3x af met het lied “Niet verdeeld maar samen” (O.a. 
in “Zangen van zoeken en zien”, lied 144. Tekst: Ahmed Aboutaleb (als burgemeester van 
Rotterdam, januari 2015) 

Een paar woorden, daarna als loflied:  

Lied 218: 1, 2, 3, 4, 5 (Dank U voor deze nieuwe morgen) 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen en gemeente (door de burgemeester) 

Lied “Handen heb je om te geven” – aangegeven coupletten + telkens refrein (ELB 398) 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Gebed om Gods Geest 

Schriftlezing: Micha 4: 1-4 en Micha 6: 8 (NBV21) 

Micha 4: 1-4: 
[1] Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger 
dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, [2] machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg 
van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden 
bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. [3] Hij zal rechtspreken tussen 
machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en 
hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens 
leren hanteren. [4] Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de 
HEER van de hemelse machten heeft gesproken.  
Micha 6: 8: 
[8] Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je God.  

Lied 992: 1, 2, 3, 4 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons) 

Schriftlezing: Johannes 1: 43-36(NBV21) 

Johannes 1: 43-46 
 [43] De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ [44] Filippus 
kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. [45] Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de 
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man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken: Jezus, de 
zoon van Jozef, uit Nazaret!’ [46] ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ 
zei Filippus. 

Lied 975: 1, 3 (Jezus roept hier mensen samen) 

Preek (door de burgemeester) 

Lied 388: 1, 2, 3 + telkens refrein (Voor ieder van ons een plaats aan de tafel) 

De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst 

Dienst van de gebeden en gaven 

Danken en bidden 

Lied 1006 (Onze Vader in de hemel) 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen  

Slotlied 1014: 1, 3, 5 (Geef vrede door van hand tot hand) 

Zegen 

Gezongen amen 

  



Tekst “Vrede voor jou, hierheen gekomen” (Tekst: Jan van Opbergen) 
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn: 
vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou voor iedereen. 
 
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 
jij die de hele wereld draagt. 
Kom naar ons toe: leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt:  
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn.  
 
Tekst “Niet verdeeld maar samen” (Tekst: Ahmed Aboutaleb) 
Niet verdeeld maar samen 
niet met wapens maar met woorden 
niet met haat maar met liefde 
 
Tekst “Handen heb je om te geven” (ELB 398) 
Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet 
 
Refrein: Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
 
Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt 
Refrein 
 
Voeten heb je om te lopen 
Naar een mens die eenzaam is 
En een hart om waar te maken 
Dat geen mens een eiland is 
Refrein 
 
Oren heb je om te horen 
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is 
Refrein 


