
Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 15 juni 2025 – Trinitatis – met viering 
van de Maaltijd van de Heer 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Johannes Prins (Orgel / piano) 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord en mededelingen 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied 706: 1, 3, 4 (Dans mee met Vader, Zoon en Geest)  

Inleidende woorden bij de dienst en de schikking 

Lied 8B: 1, 2, 3, 4, 5 (Zie de zon, zie de maan)  

Gebed om Gods ontferming 

Lied 302: 1, 2, 4 (God in den hoog’ alleen zij eer)  

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen, de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Gebed om Gods Geest 

Schriftlezing: Efeze 6: 10-20 (NBV21) 

[10] Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. [11] Trek de wapenrusting van God aan om stand 
te kunnen houden tegen de listen van de duivel. [12] Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, 
de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. [13] Neem daarom de 
wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen 
houden. [14] Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, [15] de 
inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, [16] en draag daarbij het geloof als schild waarmee u 
alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. [17] Draag de verlossing als helm en Gods woord als 
zwaard, dat u van de Geest ontvangt. [18] Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam 
en bid voortdurend voor alle heiligen. [19] Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, 
zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken, [20] waarvoor ik gezant ben, 
ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijuit spreek, zoals mijn plicht is. 

Lied: “Stil, mijn ziel, wees stil” (Opwekking 717 / Hemelhoog 433) 

Overweging 

Lied: “Wees mijn verlangen”: 1, 2, 3 (Hemelhoog 321)  

Viering van de Maaltijd van de Heer 

Inzameling van de gaven 

Tafelgebed 

V: De Heer zal bij je zijn. 
 A: De Heer zal je bewaren. 

https://shorturl.at/iNR36


 V: Verhef je hart! 
 A: We zijn met ons hart bij de Heer. 
 V: Brengen we dank aan de Heer, onze God 
 A: Hij is onze dankbaarheid waardig 

(Voorganger vervolgt tafelgebed) 
V: … En daarom zingen wij, zoals overal ter wereld mensen u lof toezingen: 

Lied 405: 4 (Heilig, heilig, heilig)  

Vervolg tafelgebed, instellingswoorden, Onze Vader 

Vredegroet 

Nodiging, delen van brood, wijn, druivensap 

Tijdens het delen / ontvangen van brood en wijn: 

 Lied 62B / Hemelhoog 542 (Mon âme se repose) 

 Lied 103 E / Hemelhoog 30 (Bless the Lord, my soul)  

Dankgebed na de Maaltijd 

Zending en zegen 

Slotlied 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God)  

Zegen 

Gezongen amen 

Tekst “Stil, mijn ziel, wees stil” (Hemelhoog 433 / Opwekking 717) 
Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij 
in je beproevingen en zorgen 
 
Refrein: 
God U bent mijn God, en ik vertrouw op U en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
Refrein 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 



de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
Refrein 2 x 
 
Ik rust in U alleen 
 
Liedtekst “Wees mijn verlangen” (Hemelhoog 321) 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer 
U als mijn vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd 
Maak mij tot machtige daden bereid 
Wees als een burcht 
Als een toren van kracht 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht 


