
 



 

 

 

Welkom 
 

Lieve familie, vrienden en gemeenteleden, 

Heel hartelijk welkom in onze huwelijksdienst! We zijn blij dat je deze dienst 

met ons wil meebeleven. Je mag met alle liederen in deze dienst meezingen. 

 

Arjen en Stefan 

 

 

 

 

 

 

Voorganger ds. Douwe de Roest 

Ouderling van dienst Arja van Harten 

Orgel en piano Wilma Mieras 

Met medewerking van Nova Melodica o.l.v. Marianne van Dijke 

  



Binnenkomst Arjen en Stefan – Zo mooi (Miss Montreal) 
 

Hier ben ik dan 
Niets anders dan jij 
Zie me dan 
Geef alles wat ik voel voor jou 
En heb zoveel gemist van jou 
Ik ben nog steeds dezelfde 
Dus laten we weer gaan 
 
Een nieuwe tijd 
Begint voor ons zoals je zei 
’t Is ons moment 
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat 
Maakt niet uit hoe alles gaat 
Blijf nu maar bij mij 

Het is zo mooi 
Dat jij er bent 
Er niets veranderd is 
Het is zo mooi 
Dat je voor me staat 
Het beste wat er is 
En niets is anders, nooit veranderd 
Dit is voor altijd 
Het is zo mooi 
Dat wij hier samen zijn 
 
 
 
 
 

 
 

Woorden van welkom, bemoediging en groet 
 
 

Zingen - Lied 975: 1, 2, 3, 4 (Jezus roept hier mensen samen) 
 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het Heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus´ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 



Aansteken van een kaars ter herinnering 
 
 
 
 

 
Zingen - Lied 139B: 1, refrein, 2, refrein (Heer, U doorgrondt en kent mij) 

 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
  
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag. 
  
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag. 
 
 
  



Gebed 
 
 

Nova Melodica zingt ‘No other Gods’ 
 
We will have no other gods before 
You 
Nothing on earth will compete for 
Your throne 
You are the sov'reign I Am 
And You'll reign in our hearts alone 
We will exalt You on high forever 
King of all kings and the Lord of all 
lords 
We will have no other gods before 
You 
 
The God of the heavens 
The Ancient of Days 
The God of our fathers 
And God of my praise 
The Alpha Omega 
Beginning and End 
Forever and ever 
Your kingdom will stand 
 
We come to bow before You now 
We come to lay our lives down 
 
We will have no other gods before 
You 
Nothing on earth will compete for 
Your throne 
You are the sov'reign I Am 
And You'll reign in our hearts alone 

We will exalt You on high forever 
King of all kings and the Lord of all 
lords 
We will have no other gods before 
You 
 
Our Maker Creator 
Before time began 
Messiah and Savior 
Redeemer and Friend 
Our Rock of Salvation 
So faithful and true 
We give all the glory 
And honor to You 
 
For You alone are worthy 
Of our never-ending love 
 
We will have no other gods before 
You 
Nothing on earth will compete for 
Your throne 
You are the solv'reign I Am 
And You'll reign in our hearts alone 
We will exalt You on high forever 
King of all kings and the Lord of all 
lords 
We will have no other gods before 
You 

 
 
  



Nova Melodica zingt ‘Bless the Lord’ 
 

Son of Man, Son of righteousness, 
King of the earth for sinners slain, 
I was lost, in darkness bound; 
You ransomed my heart, and I will sing. 
 
Son of Man, Son of righteousness, 
King of the earth for sinners slain, 
I was lost, in darkness bound; 
You ransomed my heart, and I will sing. 
 
My Strength, my Deliverer, 
The One who rescued me, me Hope, my Redeemer, 
Your love has set me free! 
 
Bless the Lord, oh my soul. (4x) 
 
In the splendor of Your majesty,  
From deep within my spirit sings, 
Holy, Holy. (6x) 
Holy, Holy, Holy, Holy, Holy, Holy, Holy 
 
Bless the Lord, oh my soul. (8x) 
 
Bless the Lord!  Bless the Lord, oh my soul! 
Bless the Lord, oh my soul. 
Bless the Lord, oh my soul. 
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord! 
 
 

Schriftlezing - 1 Korinthe 13: 4-7 (NBV21) 
 

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 
zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het 
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, 
alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
  



Zingen - Lied 791: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Liefde eenmaal uitgesproken) 
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
  
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5. Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Overweging 

 
 

Nova Melodica zingt ‘Kijken met uw ogen’ 
 
U bent de Heer. U houdt de hemel in 
Uw hand. 
Alle eer aan onze God. 
U bent de Heer die sterren aan de 
hemel hangt. 
Alle eer aan onze God. 
U maakt het land, het water van de 
oceaan. 
Alle eer aan onze God. 
Ga aan de kant, want onze Maker 
komt eraan. 
Alle eer aan onze God. 
 
En alles wat U deed, doet U vandaag 
nog steeds. 
 
Refrein:  
Laat me kijken met uw ogen. Laat me 
zien. 

Laat het blijken uit mijn daden wie ik 
dien. 
Leg uw woorden op mijn lippen. 
Maak mij wijs. 
Laat me leven zoals u. 
 
U bent de Heer. Uw daden tonen wie 
U bent. 
Alle eer aan onze God. 
U bent de Heer die al onze talenten 
kent. 
Alle eer aan onze God. 
U geeft ons kracht. U laat ons doen 
wat U ons zegt. 
Alle eer aan onze God. 
U heeft uw werk in handen van de 
mens gelegd. 
Alle eer aan onze God. 
 



En alles wat U deed, doet U vandaag 
nog steeds. 
 
Refrein 2x 
Wij zijn van u. Wij doen wat U van 
ons verwacht. 
Wij dienen U en daarom gaan we aan 

de slag. 
U maakt ons sterk om zwakke 
mensen bij te staan. 
Wij zijn uw kerk. Wij doen wat U hebt 
voorgedaan. 
 
Refrein 

 
 

Inleiding op de huwelijkszegen 
 
Door voor elkaar te kiezen  
weten wij ons ook voor elkaar bestemd.  
Zo heeft God een mens gewild:  
uit liefde gemaakt, als een geschenk voor elkaar  
dat het leven vult en zin geeft.  
  
Door voor elkaar te blijven kiezen, keer op keer, 
leren wij betrouwbaar te zijn.  
Want trouw is het liefste  
wat God zelf ons geven wil.  
  
Door opnieuw voor elkaar te kiezen  
wanneer wij elkaar uit het hart dreigen te verliezen,  
leren wij vergeven, leren wij het leven te helen  
en de toekomst open te houden.  
Want blijvende toekomst is het heilzaamste  
wat God ons geven wil.  
  
Wij noemen het leven van God gegeven.  
In zijn lange verhaal met mensen  
ontdekken wij wegen waarlangs 
ook ons samenleven tot echte bloei komt.  
  
Gaandeweg ontdekken wij wat het zeggen wil:  
voor elkaar bestemd te zijn, op liefde gebouwd,  
de liefde van elkaar, van iedere mens  
met wie wij het leven delen.  
 
 
  



Huwelijksgelofte 
 
Arjen, wil je hier aan Stefan jouw trouw toezeggen? Beloof je hem tijdens het 
vervolgen van jullie weg samen met heel je leven lief te hebben en trouw te zijn in 
vreugde en verdriet, gedragen door Gods liefde?  
 
Stefan, wil je hier aan Arjen jouw trouw toezeggen? Beloof je hem tijdens het 
vervolgen van jullie weg samen met heel je leven lief te hebben en trouw te zijn in 
vreugde en verdriet, gedragen door Gods liefde? 
 
Willen jullie zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, en voor wie aan 
jullie worden toevertrouwd? 

 
 

Gebed en huwelijkszegen 
 
 

Nova Melodica zingt ‘De Here zegene en behoede u’ 
 
De Here zegene en behoede u,  
de Here doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig.  
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.  
 
Machtig is de Heer die het leven ons gaf, 
zijn naam is groot. 
Hij stond op uit het graf,  
overwon zo de dood, die ons omsloot. 
Zo zet Hij ons in de vrijheid 
en Hij sprak en gaf ons het woord. 
Hij gaat mee heel ons leven lang 
en zijn woord leef in ons voort. 
 
 

Overhandigen huwelijksbijbel en kaars 
 
 

Danken en bidden 
  



Zingen - Lied 1006 (Onze Vader) 
 
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild 
 

en vergeef ons wat we fout doen 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 
 
Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks, altijd. 
Amen amen 

 
 
 

Collecte - voor LUMC t.b.v. onderzoek naar sclerodermie 
 

 
 
 
  



Zingen - Lied 416: 1, 2, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 

Zegen 
 

 

 

 

 

  



 


