
Orde van dienst voor PG Kapelle-Biezelinge-Eversdijk op 6 juli 2025 – met overstap KND 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Anko Vleugel (Orgel) 

In deze dienst nemen kinderen uit groep 8 afscheid van de kindernevendienst en ze worden 
uitgenodigd voor de 12+ volgend jaar. 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord, mededelingen 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal) 

Inleidende woorden 

Gebed om Gods ontferming 

Lied 973: 1, 2, 3, 4 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor) 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen, jongere kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Gebed om Gods Geest 

Schriftlezing: Lucas 10: 1-11 (NBV21) 

[1] Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats 
waar Hij van plan was heen te gaan. [2] Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de 
eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. [3] Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie 
als lammeren onder de wolven. [4] Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg 
niemand. [5] Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” [6] Als er iemand woont die de vrede 
liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. [7] Blijf in dat huis, en eet en drink wat 
men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. [8] En als jullie een stad 
binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, [9] genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het 
koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” [10] Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door 
de straten en zeg: [11] “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u; 
maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 

Lied 802: 1, 3, 4 (+ telkens refrein) (Door de wereld gaat een woord) 

Overweging 

Orgelspel na de preek 

Lied 1014: 1, 3, 5 (Geef vrede door van hand tot hand)  

De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst 

Moment van afscheid kindernevendienst / overstap naar de 12+ 

Korte inleiding afscheid / overstap 

Lied “Overstaplied” (Melodie van ‘Verbonden met vader en moeder’, o.a. uit Geroepen om te 

https://shorturl.at/iNR36


zingen lied 79) 

Toespraakje Maarten (als jeugdouderling), uitreiken geschenken 

Dienst van de gaven en gebeden 

Danken en bidden, stil gebed 

Gezongen Onze Vader – lied 1006 (Onze Vader in de hemel) 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen 

Slotlied 423: 1, 2, 3 (Nu wij uiteengaan vragen wij God)  

Zegen 

Gezongen amen 

 
Tekst “Overstaplied” (Melodie van ‘Verbonden met vader en moeder’, o.a. uit Geroepen om te 
zingen lied 79) 
 
Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 
sinds jij ooit het levenslicht zag, 
de weg lag nog helemaal open, 
een traan soms en ook vaak een lach. 
Refrein: Je hoeft niet alleen, 
want je gaat met veel andrén in zee: 
je vader of moeder, een vriend of een mens 
die gewoon zegt: “ik leef met je mee”.  
 
Je was nog heel klein op die morgen 
toen doopwater viel op je hoofd. 
God zei dat hij voor je zou zorgen zorgen. 
Wij hebben zijn woord steeds geloofd.  
Refrein: Je hoeft niet alleen 
want je gaat met die Ander in zee. 
Een Vader, een Moeder, een Vriend, dat is God 
die gewoon zegt: “Ik leef met je mee.”  
 
Dat is toen maar nu is het heden. 
Ook nu ga je verder op weg. 
De nevendienst is straks verleden 
maar hoor nu wat ieder je zegt: 
Refrein: Je hoeft niet alleen, 
want we gaan graag met jou ook in zee 
en hopen en bidden dat jij later ook 
heel gewoon zegt: “Ik leef met je mee.” 


