
Liturgie voor zondag 14 september 

Buitendienst en startzondag 2025 

 

 

Thema: Kijk! Laat je verrassen! 



Voorganger | Ds. Douwe de Roest 
Ouderling van dienst | Nicolette Landegent 
Locatie | Tom en Elsbeth van der Meer, Noordhoeksewegeling 1 
Koor | Happy Voices o.l.v. Jacoline van der Plasse 
Begeleiding | Combo  Happy Voices: Tim Eggebeen, Jens Goudzwaard 
en Siem Baas 
Organisatie startzondag | Mirjam Vreeke-Reijnierse, Ilse de Goffau, 
Judith Groeneweg-Boere, Sietske Minnaard, Douwe de Roest 
Anders Vieren-dienst commissie | Jos Marinissen, Quinten van de Vrie, 
Anneke Kole-Burger, Martje van Dixhoorn-Wisse, Douwe de Roest 
Uitzending | Deze dienst wordt via livestream uitgezonden op 
Kerkdienstgemist.nl en is terug te kijken 
 
Je bent van harte uitgenodigd om met alle liederen in de dienst mee te 
zingen, zowel de liederen door Happy voices als de liederen die we 
gezamenlijk met het combo zullen zingen.  



Welkomstwoord en mededelingen vanuit de kerkenraad 
 
Lied ‘Our God’ - door Happy voices 
Water You turned into wine 
Opened the eyes of the blind 
There's no one like You, none like You 
Into the darkness You shine 
Out of the ashes we rise 
There's no one like You, none like You 
 
Refrein:  
Our God is greater, our God is stronger 
God, You are higher than any other 
Our God is healer, awesome in power 
Our God, our God 
 
Into the darkness You shine 
Out of the ashes we rise 
There's no one like You 
None like You 
 
Refreintekst 2x 
 
And if our God is for us, then who could ever stop us? 
And if our God is with us, then what can stand against? 
And if Our God is for us, then who could ever stop us 
And if our God is with us, then what can stand against? 
Then what could stand against? 
 
Refreintekst 2x 
 
And if our God is for us, then who could ever stop us? 
And if our God is with us, then what can stand against? 
And if Our God is for us, then who could ever stop us 
And if our God is with us, then what can stand against? 



What could stand against? 
What can stand against? (What could stand) 
 
Welkomstwoord, bemoediging en groet 
 
Lied ‘Als ik naar de bergen kijk’ – door Happy voices 
Als ik naar de bergen kijk 
Het pad dat ik moet gaan 
Dan voel ik mij een kwetsbaar mens 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
 
Als ik naar de bergen kijk 
De diepte van het dal 
Dan voel ik mij een kwetsbaar mens 
Wie vangt mij als ik val? 
 
Onze Heer die alles maakte 
De schaduw op ons pad 
Blijft met ons verbonden 
Hij waakt bij elke stap 
Onze Heer die alles maakte 
Beschermer voor altijd 
Waar wij gaan en komen 
Hij blijft in eeuwigheid 
 
Wie wijst mij de weg omhoog 
Als mij het zicht ontbreekt? 
Wie ziet mij als ik zoekend ben 
Naar wat mij richting geeft? 
 
Wie gaat met mij door het dal 
Het donkerst van de nacht? 
Wie hoort mij als ik roep om hulp? 
Wie geeft mij nieuwe kracht? 
 



Onze Heer die alles maakte 
De schaduw op ons pad 
Blijft met ons verbonden 
Hij waakt bij elke stap 
Onze Heer die alles maakte 
Beschermer voor altijd 
Waar wij gaan en komen 
Hij blijft in eeuwigheid 
 
Onze Heer die alles maakte 
De schaduw op ons pad 
Blijft met ons verbonden 
Hij waakt bij elke stap 
Onze Heer die alles maakte 
Beschermer voor altijd 
Waar wij gaan en komen 
Hij blijft in eeuwigheid 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Lied ‘Zie de zon, zie de maan’ - samenzang 
Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 



geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Lied ‘King of kings’ – door Happy voices 
In the darkness we were waiting 
Without hope, without light 
'Til from Heaven You came running 
There was mercy in Your eyes 
To fulfill the law and prophets 
To a virgin came the word 
From a throne of endless glory 
To a cradle in the dirt 
 
Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 
 
To reveal the kingdom coming 
And to reconcile the lost 
To redeem the whole creation 
You did not despise the cross 
For even in your suffering 



You saw to the other side 
Knowing this was our salvation 
Jesus for our sake you died 
 
Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 
 
And the morning that You rose 
All of Heaven held its breath 
'Til that stone was moved for good 
For the Lamb had conquered death 
And the dead rose from their tombs 
And the angels stood in awe 
For the souls of all who'd come 
To the Father are restored 
 
And the church of Christ was born 
Then the Spirit lit the flame 
Now this gospel truth of old 
Shall not kneel, shall not faint 
By His blood and in His name 
In His freedom I am free 
For the love of Jesus Christ 
Who has resurrected me 
 
Praise the Father, praise the Son 
Praise the Spirit, three in one 
God of glory, Majesty 
Praise forever to the King of Kings 
Praise forever to the King of Kings 
 
Kindermoment rond het thema “Kijk! Laat je verrassen!”  
 



Lied ‘Kijk eens om je heen’ - samenzang 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten delen,  
samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein:  
samen spelen is pas fijn. 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 
Zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn we nog maar klein, 
God wil onze Vader zijn. 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Schriftlezingen: Exodus 33: 18-23 en 1 Johannes 4:11-13 (NBV21) 
Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. Hij antwoordde: ‘Ik zal in 
mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER 
uitroepen: Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben 
barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn. Maar,’ zei Hij, ‘mijn gezicht 
zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’ 
Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij Mij kunt 
komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal Ik je in een 
kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot Ik 
voorbij ben. Als Ik mijn hand weghaal, zul je Mij van achteren zien; mijn 
gezicht mag niemand zien.’ 
 
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten 
ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we 
elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot 
volmaaktheid gekomen. Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we 
doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 
 



Lied “Kom, verras ons” - samenzang 
U ontmoet ons, soms zo onverwachts. 
Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt. 
Vul ons hart en open ons verstand. 
Heilig God, die ons verrast. 
 
U verwelkomt ons in uw geheim, 
leidt ons rond op onbekend terrein. 
Toon Uzelf en laat uw diepste wezen zien. 
 
Geest van leven, toon ons meer en meer van U. 
En vervul ons, zoals U alleen dat kunt. 
Geest van waarheid, maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. Kom, verras ons. Met meer van U. 
 
U ontmoet ons, soms zo ongemerkt. 
In ons wachten bent U aan het werk. 
En wij durven U te vragen: Heer, 
openbaar Uzelf steeds meer. 
 
U verwelkomt ons in uw domein, 
om in uw aanwezigheid te zijn. 
Om uw macht en majesteit, 
opnieuw te zien. 
 
Geest van leven, toon ons meer en meer van U. 
En vervul ons, zoals U alleen dat kunt. 
Geest van waarheid, maak nu onze harten nieuw. 
Kom, verras ons. Kom, verras ons. Met meer van U. 
 
Overweging “Kijk! Laat je verrassen!” 
 
Lied ‘Thrive’ – door Happy voices 
Here in this worn and weary land 
Where many a dream has died 



Like a tree planted by the water 
We never will run dry 
 
So living water flowing through 
God, we thirst for more of You 
Fill our hearts and flood our souls 
With one desire 
 
Just to know You and to make You known 
We lift Your name on high 
Shine like the sun make darkness run and hide 
We know we were made for so much more than ordinary lives 
It's time for us to more than just survive 
We were made to thrive 
 
Into Your word we're digging deep 
To know our Father's heart 
Into the world we're reaching out 
To show them who You are So living water flowing through 
God, we thirst for more of You 
Fill our hearts and flood our souls 
With one desire 
 
Just to know You and to make You known 
We lift Your name on high 
Shine like the sun make darkness run and hide 
We know we were made for so much more than ordinary lives 
It's time for us to more than just survive 
We were made to thrive 
 
Joy unspeakable, faith unsinkable,  
love unstoppable, anything is possible 
Joy unspeakable, faith unsinkable,  
love unstoppable, anything is possible 
Joy unspeakable, faith unsinkable,  



love unstoppable, anything is possible 
Joy unspeakable, faith unsinkable,  
love unstoppable, anything is possible 
 
Just to know You and to make You known 
We lift Your name on high 
Shine like the sun make darkness run and hide 
We know we were made for so much more than ordinary lives 
It's time for us to more than just survive 
We were made to thrive 
 
Hey! Oh oh oh... We were made to thrive 
 
Danken en bidden en gezamenlijk Onze Vader 
 
Verrast op weg om een ander te verrassen… 
 
Inzameling van de gaven 
 
Lied tijdens de inzameling ‘Alles wat adem heeft’ 
Alles, alles wat adem heeft: 
zing het uit, prijs nu de Heer! 
Zolang Hij lucht in je longen geeft: 
zing het uit, alles wat adem heeft. 
 
Loof de Heer in zijn heilige huis. 
Loof Hem hoog in de hemel. 
Loof de Heer om zijn daden vol macht. 
Laat heel de wereld het weten. 
 
Loof de Heer met de mooiste muziek 
Loof Hem, want Hij is heilig. 
Loof de Heer; onze God is uniek. 
Laat heel de wereld Hem prijzen! 
 



Slotlied ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ - samenzang 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
  
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
Zegen 
 
Bedankt voor uw/jouw aanwezigheid tijdens dit startweekend: bij de 
borrel of de barbecue, het kamperen, ontbijten of deze startdienst. 
Goede week gewenst en graag tot ziens! 


