
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-
Eversdijk in de Mozeskerk op 21 september 2025 – Doopdienst 

Voorganger: ds. Douwe de Roest, Muzikale medewerking: Tim Adriaanse (Orgel), Jongeren-
koor en -combo Nova Melodica o.l.v. Marianne van Dijke 

Dopelingen in deze dienst: Veerle de Bree, Sem Kwint, Nina van Liere 

Doopouders: Ivan en Nathalie de Bree, Samuël en Angela Kwint, Jurriën en Lotte van Liere 

In deze dienst zijn ook twee studenten, uit Brazilië en Ethiopië, te gast in het kader van het 
Bridging Gaps programma van Vrije Universiteit en Protestantse Theologische Universiteit. 
In de dienst worden zij even kort voorgesteld. Na de dienst is er gelegenheid om hen bij de 
koffie te ontmoeten. 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Lied “Awesome God” – door koor en combo van Nova Melodica 

Binnenkomst van doopouders en wie dienstdoen, welkomstwoord, mededelingen 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied “Met open armen” – (Hemelhoog 707) - orgel 

(Enkele inleidende woorden + even voorstellen Bridging Gaps studenten) 

Gebed om Gods ontferming 

Lied “Jezus is de goede herder” - orgel 

Dienst van het Woord 

Gebed om Gods Geest 

Lied “Zit je deur nog op slot” - orgel 

Moment met de kinderen 

Lied “God is een kunstenaar” (Luisterlied) 

De kinderen gaan naar kindernevendienst  

Schriftlezing: Psalm 91: 1-16 (NBV21) 

[1] Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, [2] zegt tegen 
de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’  [3] Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en 
redt je van de dodelijke pest, [4] Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw 
is een schild en pantser. [5] De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
[6] noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. [7] Al vallen er duizend aan je 
linkerzijde  en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. [8] Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen 
worden gestraft. [9] U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, [10] zal het kwaad je niet 
bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. [11] Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat.  [12] Op 
hun handen zullen zij je dragen, je zult je voet niet stoten aan een steen. [13] Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en 
slang vermorzelen. [14] ‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. [15] Wie Mij 

https://shorturl.at/iNR36


aanroept, geef Ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen, [16] hem overvloed 
van dagen geven. Ik zal zijn redding zijn.’ 

Lied “Psalm 91 / Mijn toevlucht” (Sela) - orgel 

Overweging 

Lied “Still” – door koor en combo van Nova Melodica 

De dopelingen worden binnengedragen, het doopwater wordt binnen gedragen, de kinderen 
uit de kindernevendienst en oudere kinderen uit de crèche komen mee de kerk in 

Bediening van de doop 

Inleiding op de doop 

Vraag naar het verlangen tot de doop en naar de namen van de dopelingen 

Kinderen komen naar voren, doopouders komen vooraan het podium op 

Doop en zegen 

Lied “De Here zegene en behoede u” – door koor en combo van Nova Melodica 

Doopgelofte door de doopouders 

Verwelkoming door de gemeente 

Voorganger: Gemeente, aan jullie vraag ik, of jullie Veerle, Sem en Nina in jullie midden willen verwelkomen. 
Draag hen in jullie gebed, ga met hen de weg van Gods nieuwe wereld en doe wat je kunt om hier met jong 
en oud een huis van levend geloof te vormen. Allen: Welkom, kinderen van God, welkom in de kerk van 
Christus, wereldwijd en in ons midden. 

De kinderen gaan weer in de kerk zitten 

Overhandigen van het doopgeschenk (ouderling), de doopkaars (predikant) en het cadeautje 
vanuit de kindernevendienst (door leiding of een kind) 

Lied “Ik wens jou” – door koor en combo van Nova Melodica 

Dienst van de gaven en gebeden 

(Evt. pastorale mededelingen) Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader 

Lied “Handen heb je om te geven” - orgel 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen 

Slotlied 416: 1, 2, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 

Zegen 

Gezongen amen 

Felicitatie van de doopouders voorin de kerk 

  



Liedtekst “Awesome God” (Nova Melodica) 
Refrein (2x):  
Our God is an awesome God,  
He reigns from heaven above 
With wisdom, power and love 
Our God is an awesome God. 
 
You're marvelous and you're glorious 
Your love has made me victorious 
You took away the fear in us, 
Now we praise You cause You, You deliver us 
 
There ain’t no stoppin’ us 
Devil there ain’t no blockin’ us 
Come on and clap your hands with us 
Refrein 
 
You're marvelous and you're glorious 
You're love has made me victorious 
You took away the fear in us 
Now we praise You cause You, You deliver us 
 
There aint no stoppin’ us 
Devil there aint no blockin’ us 
Come on and clap your hands with us 
Refrein 
 
He reigns… For ever and ever 
Refrein 
 
Lied “Met open armen” – Hemelhoog 707, Schrijvers voor gerechtigheid 
 
Kom, als je honger hebt of dorst 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Kom als je moe bent van je vlucht 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 



Welkom, welkom thuis 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 2x 
 
Lied “Jezus is de goede herder”  
 
Jezus is de goede herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ‘t donker bent, 
denk dan eens al die schapen 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent, 
en je hart is vol verdriet… 
Denk dan aan de Goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet… 
 
Jezus is de goede herder, 
Jezus Hij is overal, 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Lied “Is je deur nog op slot”  
 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 



en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis 
 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen 
 
Lied “God is een kunstenaar”  
Refrein:  
God is een kunstenaar, 
een grote kunstenaar, 
want wat Hij maakte 
is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar. 
God is een kunstenaar, 
een grote kunstenaar, 
want wat Hij maakte 
is zo wow, zo wonderbaar. 
 
God maakte wilde golven 
in de oceaan. 
Hij bedacht ook alle sterren 
die aan de hemel staan. 
Hij maakte sterke dieren, 
zoals de olifant, 
en ook de grote bergen 
maakte Hij briljant. 
 
Refrein 
 
God maakte hoge bomen 
in het junglebos. 
Hij bedacht ook alle vruchten 
zoals druiven aan een tros. 
Hij maakte mooie bloemen, 
zoals een madelief, 
en ook de kleine mieren. 
Wat supercreatief! 
 
Refrein 
 



Bridge: 
God maakte ook jou en Hij maakte ook mij 
en kijk eens hoe megamooi wij zijn, allebei! 
 
Refrein 
 
Lied “Mijn toevlucht” (Psalm 91) 
 
De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
 In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
 
 Als je mag wonen bij de Hoogste 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
en bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Lied “Still” (Nova Melodica) 
Hide me now under Your wings 
Cover me within Your mighty hand 
 
Refrein: 
When the oceans rise and thunders roar 



I will soar with You above the storm 
Father, You are King over the flood 
I will be still, know You are God 
 
Find rest, my soul in Christ alone 
Know His power in quietness and trust 
 
Refrein (2x) 
 
Find rest, my soul, in Christ alone,  
Know His power in quietness and trust 
 
Refrein (3x) 
 
Lied “De Here zegene en behoede u” 
De Here zegene en behoede u,  
de Here doe zijn aangezicht over uw lichten 
en zij u genadig.  
De Heer verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede.  
 
Machtig is de Heer die het leven ons gaf, 
zijn naam is groot. 
Hij stond op uit het graf,  
overwon zo de dood, die ons omsloot. 
 
Zo zet Hij ons de vrijheid 
en Hij sprak en gaf ons het woord. 
Hij gaat mee heel ons leven lang 
en zijn woord leef in ons voort. 
 
De Here zegene en behoede u,  
de Here doe zijn aangezicht over uw lichten 
en zij u genadig.  
De Heer verheffe zijn aangezicht over u 
en geve u vrede.  
 
Lied “Handen heb je om te geven” 
 
Handen heb je om te geven 
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou misdoet 
 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
Open je oren om te horen 



Open je hart voor iedereen 
 
Ogen heb je om te zoeken 
Naar wat mensen nog ontbreekt 
En een hart om uit te zeggen 
Wat een ander moed in spreekt 
 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
 
Oren heb je om te horen 
Naar een mens die vrede is 
En een hart om te geloven 
In een geest die liefde is 
 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 
 
Lied “Ik wens jou”  
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd. 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood. 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 
Dat de liefde van je leven op je wacht. 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan. 
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. 
Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd. 
Met kinderen om je heen, tot aan het eind 
 
Refrein: 
Een muur voor de wind, en een vuur voor de kou. 
Een jas voor de regen, en een vriend dichtbij jou. 
 
‘k Wens jou vrede toe om wie je bent. 
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft  
 
Refrein 
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 



in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang  
Refrein 


