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Bij de ingang en de uitgang: Jordy Otte, Pati Braam  

Versiering van de kerk: Julienne Smallegange, Céline Smallegange, Silke Landegent, Fiene 
Landegent 

Poster: Silke Landegent 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen 

Welkomstwoord en mededelingen – door Julienne 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied 223: 1, 2, 3, 4 (Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans) 

(Enkele inleidende woorden) 

Psalmlied 137A: 1, 2, 3, 4 (Toen wij zaten langs het water) 

Gebed om Gods ontferming en om Gods Geest – door Céline + Douwe 

Loflied “Laat het feest zijn in de huizen” (Opwekking 533) – door de 15+ 

Dienst van het Woord 

Schriftlezing: Prediker 9:7-10 (NBV21) – door Fleur 

[7] Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met 
welbehagen aan. [8] Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. [9] Geniet van het leven met de 
vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en 
vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft 
gegeven. [10] Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, 
geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.  

Lied 876 (Heel ons leven de gave van God) – 1e couplet uit Liedboek, daarna improviseren 

Schriftlezing: Lucas 14:15-24 (NBV21) – door Matthijs 

https://shorturl.at/iNR36


[15] Een van de andere gasten, die dit hoorde, zei tegen Hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd 
in het koninkrijk van God!’ [16] Daarop zei Jezus: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van 
gasten uit. [17] Toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om 
tegen hen te zeggen: “Kom, want alles staat klaar.” [18] Maar een voor een begonnen ze zich te 
verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij 
niet kwalijk, ik kan niet komen.” [19] En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. 
Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen.” [20] Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik 
niet komen.” [21] Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes 
ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en 
kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” [22] Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt 
opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” [23] zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers 
buiten de stad en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. [24] Ik zeg jullie: niemand van de genodigden 
zal van mijn feestmaal proeven.”’ 

Lied “Vagabonds” (Stuart Townsend) – door de 15+ 

Overweging 

Lied “Feest van genade” (Opwekking 820) – door de 15+ 

Dienst van de gaven en gebeden 

De kinderen komen terug uit de Linge (van Actie Schoenendoos) 

Korte toelichting bij de versierde schoenendoos 

Lied: feestmedley van (kinder)liedjes bij christelijke feesten – door de 15+ band 

Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader – door Douwe + Lisa 

Toelichting op het collectedoel – door Pati 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen 

Slotlied 150A: 1, 2, 3, 4 (Geprezen zij God) 

Lied “Ik wens je vrede van God” – door de 15+ 

Zegen 

Gezongen amen 

Liedtekst “Laat het feest zijn in de huizen” (Opwekking 533) 
 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
Refrein: 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 



Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 
Refrein 
 
Halleluja, halleluja (8x) 
 
Refrein 
 
Liedtekst “Vagabonds” (Stuart Townsend)  
 
Come all you vagabonds, come all you 'don't belongs' 
Winners and losers, come, people like me. 
Come all you travelers tired from the journey, 
Come wait a while, stay a while, welcome you'll be. 
 
Come all you questioners, looking for answers 
And searching for reasons and sense in it all; 
Come all you fallen, and come all you broken, 
Find strength for your body and food for your soul. 
 
Refrein:  
Come to the feast, there is room at the table. 
Come let us meet in this place with the King of all kindness 
Who welcomes us in with the wonder of love, And the power of grace,  
The wonder of the love, wnd the power of grace. 
 
Come those who worry 'bout houses and money, 
And all those who don't have a care in the world; 
From every station and orientation, 
The helpless, the hopeless, the young and the old. 
 
Refrein 
 
Come all believers and dreamers and schemers, 
And come all you restless just searching for home; 
Movers and shakers and givers and takers, 
The happy, the sad and the lost and alone. 
 
Come self-sufficient with wearied ambition, 
And come those who feel at the end of the road. 
Fiery debaters and religion haters, 
Accusers, abusers, the hurt and ignored. 
 
Refrein 



 
Liedtekst “Feest van genade” (Opwekking 820) 
 
Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gaf 
En die in Hem gelooft gaat niet verloren, 
ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt 
 
Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 
Refrein: 
Het is een feest van genade,  
Het is een feest, God roept ons naar huis 
Het is een feest van de Vader 
Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis 
 
Alzo lief had God de wereld dat Hij zijn Zoon gaf 
En die in Hem gelooft gaat niet verloren, 
ontvangt het leven dat nooit meer ophoudt 
 
Hij gaf zijn Zoon aan ons uit liefde 
Om ons te redden, te redden van onszelf 
Dus kijk, de deur staat voor ons open 
God roept ons binnen 
 
Refrein 2x 
 
Stop met wat je doet, God de Vader roept 
Hij ziet naar je uit, dus kom naar huis, 
kom naar huis, kom naar huis 
Kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis 
 
Refrein 2x 
 
Kom naar huis, kom naar huis, Kom naar huis 
 
Tekst “Feestliedjes-medley” 
 
Zie de maan schijnt door de bomen, 
Makkers staakt uw wild geraas, 
’t heerlijk avondje is gekomen, 
’t avondje van Sinterklaas, 
Vol verwachting klopt ons hart, 
Wie de koek krijgt, wie de gard, 
Vol verwachting klopt ons hart, 



Wie de koek krijgt, wie de gard. 
 
Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman) 
Sterke God (Sterke God) 
Eeuwige Vader (Eeuwige Vader) 
Vredevorst (Vredevorst) 
Een kind is ons geboren 
Een zoon is ons gegeven 
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
Vrolijk Kerstfeest iedereen! (3x) 
 
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan 
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft 
Jezus is opgestaan 
Hij heeft de dood overwonnen… 
Ons van de zonde bevrijd… 
Hij stierf, maar dit is het wonder… 
Hij leeft in eeuwigheid. 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer, 
Prijs zijn grote naam… 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote koning, 
Jezus is opgestaan (3x) 
 
Tekst “Haveinu sjalom aleichem”  
 
Haveinu Sjalom Aleichem 
Haveinu Sjalom Aleichem 
Haveinu Sjalom Aleichem 
Haveinu Sjalom, sjalom, sjalom Aleichem 
 
Ik wens je vrede van God 
Ik wens je vrede van God 
Ik wens je vrede van God 
Ik wens je vrede, vrede, vrede van God 
 
I give you peace of the Lord 
I give you peace of the Lord 
I give you peace of the Lord 
I give you peace, peace, peace of the Lord 
 
Leggen a Beke teveled 
Leggen a Beke teveled 
Leggen a Beke teveled 
Leggen a Beke, Beke, Beke teveled. 


