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Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord, mededelingen 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied 433: 1, 4, 5 (Kom tot ons de wereld wacht) 

Aansteken van de Adventskaars + gedicht door Luuk 

Een vlam in het donker geeft mensen weer moed:  
een teken van hoop, op een dag komt het goed.  
God zet de wereld zo mooi in het licht,  
we krijgen een glimlach op ons gezicht. 

Psalm 122: 1, 3 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij) 

(Enkele inleidende woorden, o.a. over de schikking) 

Gebed om Gods ontferming 

Het gebed wisselen we af met “Kom naar ons toe, verjaag de nacht” (Taizé) 

Lied 117D (Laudate omnes gentes) – 3x gezongen 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen, kinderen gaan naar kindernevendienst  

Projectlied “De geluksbezorger” (Tekst: Erik Idema, melodie lied 444) 

Elke zondag:  
Hoe kunnen mensen stralen? Hoe worden mensen blij? 
Wij horen in verhalen dat God dichtbij zal zijn. 
 
Eerste Advent: Jesaja geeft ons woorden als lichtjes in de nacht. 
En iedereen mag horen: God geeft ons nieuwe kracht 

Gebed om Gods Geest 

Schriftlezing: Jesaja 2: 1-5 (NBV21) 

[1] Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. [2] Eens 
komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger 
dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, [3] machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we 
optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg 
wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de 
HEER. [4] Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun 
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zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken 
tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren hanteren. [5] Nakomelingen van Jakob, kom mee, 
laten wij leven in het licht van de HEER.  

Lied 1016: 1, 2, 4 + telkens refrein (Kom, laat ons opgaan) 

Schriftlezing: Matteüs 24: 32-39 (NBV21) 

[32] Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer 
in aantocht is. [33] Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 
[34] Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. [35] 
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. [36] Niemand weet wanneer die 
dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 
[37] Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. [38] Want zoals men 
in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark 
binnenging, [39] en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal 
het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 

Lied “You God of peace / Yarabba ssalami) (Lied 151 uit de Keiland-bundel) 

You God of peace, send down your peace on our world 
You God of peace, fill our hearts with your peace. 
 
Yarabba ssalami amter a layna ssalam 
Yarabba ssalami im la qulubana salam 
 
Zend, o God van de vrede, zend uw vrede naar ons, 
Vul, o God van de vrede, vul met uw vrede ons hart. 
Overweging 

Lied 462: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Zal er ooit een dag van vrede) 

De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst 

Dienst van de gaven en gebeden 

Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen 

Slotlied 444: 1, 2, 3, 4 (Nu daagt het in het oosten) 

Zegen 

Gezongen amen 


