
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-
Eversdijk in de Mozeskerk op 25 december 2025 - Kerstmorgen 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 
Muzikale medewerking: Wilma Mieras (Orgel/piano), Gerard Kooiker & Leo Sturm (Trompet) 
Thema: Geluk uit de hemel (Uit het Advents- en Kerstproject van Kind op zondag) met in de 
dienst ook de Kerstmusical “De koekenbakkers van Caprese” (Kind op zondag) 
De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Orde van dienst 

Liederen vóór de dienst: 476: 1, 3, 4 (Nu zijt wellekome), 483: 1, 2, 3 (Stille nacht), 489: 1, 2 
(Komt ons in dieper nacht ter ore) 

Dienst van de voorbereiding 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord, mededelingen 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied 477: 1, 2, 4 (Komt allen tezamen) 

Aansteken van de Adventskaars + gedicht door Elle 

God heeft het geluk op de aarde gebracht: een ster is gaan stralen, een licht in de nacht.  
Hij kwam als een kind, nog zo kwetsbaar en klein. Hij is onze Redder die bij ons wil zijn. 

Lied 505: 1, 2 (In de nacht gekomen) 

Gebed om Gods ontferming en om Gods Geest 

Lied 481: 1, 2, 3 (Hoor, de engelen zingen d’eer) 

Dienst van het Woord 

Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10 (NBV21) 

[7] Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ [8] Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten 
ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion. [9] Breek uit in gejubel, ruïnes van 
Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. [10] De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan 
van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. 

Lied “Komen ooit voeten gevleugeld” (O.a. Tussentijds 216, melodie 868 “Lof zij de Heer”)  

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede; daalt over smeulende aarde de dauw van de 
vrede, wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord: wij zullen rusten in vrede. 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; dromen van vluchten en doden en huivrend 
ontwaken. Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, overal vrede geschapen. 
 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede 
ontmoeten. Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - vrede de weg voor mijn voeten.  

Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 (NBV21) 

 [1] In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. [2] 
Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. [3] Iedereen ging op weg om zich te laten 
inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. [4-5] Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen 

https://shorturl.at/iNR36


met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van 
David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. [6] Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 
[7] en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, 
omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. [8] Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het 
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. [9] Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door 
de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. [10] De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: [11] vandaag is in de stad van David jullie redder 
geboren. Hij is de messias, de Heer. [12] Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in 
doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ [13] En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden: [14] ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ [15] Toen de 
engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met 
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ [16] Ze gingen meteen op weg, en 
troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. [17] Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind 
was gezegd. [18] Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, [19] maar Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. [20] De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

Projectlied “De geluksbezorger” (Tekst: Erik Idema, melodie lied 444) 

Elke zondag: Hoe kunnen mensen stralen? Hoe worden mensen blij? 
Wij horen in verhalen dat God dichtbij zal zijn. 
Kerstmorgen: De herders in het donker, zij kregen het bericht: 
Vandaag gebeurt het wonder, de wereld wordt weer licht 

Kerstmusical “De koekenbakkers van Caprese” 

Bij de kerstmusical horen de volgende liedjes: 1. Pizza fiasco, 2A. Wat is het donker, 2B. Het 
wordt licht, 3. Zoek je een geluk, 4. Geluksbezorgers, 5. Het kind van de hemel 

Korte overweging bij de musical en lezingen (Jesaja 52/Lucas 2) “Geluk uit de hemel” 

Lied 486: 1, 2, 3 (Midden in de winternacht) + instrumentjes  

Dienst van de gaven en gebeden 

Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen 

Slotlied 487: 1, 2, 3 (Eer zij God in onze dagen) 

Zegen 

Lied: “Ere zij God”  

Lied 1: Pizza Fiasco 
Tomaat op de muur en ham op de vloer. Het deeg is te zuur, de saus niet geroerd. 
Die kaas op het raam gebruiken we nog. Dat is Parmezaan. Dat proef je wel, toch? 
 
Refrein: Pizza Fiasco, dat is wat het is. Een pastaatje puinhoop, want alles gaat mis. 
Een oven vol drama, en hup, in een doos. De keuken vol rook, maar we worden niet boos. 
 
Een paprika hier, een pepertje daar, een blaadje laurier en ook nog wat sla. 
Olijven en worst, salami vooral; we hebben gemorst, het ligt overal! Refrein 
 
Wat doen we ons best, wat wordt het een troep. Geen dag zonder stress… het loopt in de soep. 
De specialiteit verandert niet snel, het is weer eens tijd voor kommer en kwel! Refrein 



Lied 2A: Wat is het donker… 
Wat is het donker, stil en koud… Het is niet goed en het gaat fout… 
Lied 2B: Het wordt licht… 
Het wordt licht en warm en fijn, wat een feest om hier te zijn! 
 
Lied 3: Zoek je een geluk 
Het lijkt misschien wel heel gewoon dat je onthoudt waar alles ligt: 
je speelgoed of je telefoon en zelfs de lach op je gezicht. 
 
Dat gaat dan goed, zo voor een tijd… totdat je plotseling iets mist. 
O nee! Nu ben je dus iets kwijt, hebt geen idee meer waar het is… 
 
En dan begint het avontuur dat iedereen weleens beleeft. 
Je weet nog niet hoelang het duurt en wat voor einde het straks heeft. 
 
Refrein: Zoeken, zoeken, zoeken. Wie doet het niet, zo op zijn tijd? 
Zoeken, zoeken, zoeken. Wie is er nooit een keer iets kwijt? 
Dus rek je uit en draai en buk, ja kijk en rommel, maak je druk en zoek je een geluk! 
 
Dat mooie boek, je regenjas, je sleutel of een pen, een schaar, 
en ook de koekjes uit de kast: spontaan verdwenen, eerlijk waar! 
 
Denk niet: wat heb ik toch een pech en raak vooral niet in paniek. 
Geniet ervan en ga op weg:  je ziet vanzelf wel wat je ziet!  
Refrein 
 
Lied 4: Geluksbezorgers 
Wij lopen door de straten en kijken om ons heen. 
Wij houden in de gaten wie stil is en alleen. 
Soms kunnen wij iets brengen dat veel met mensen doet. 
Een heel klein beetje helpen doet vaak al heel veel goed. 
 
Refrein: Wij zijn bezorgers van geluk voor mensen, groot en klein. 
Wij maken ons graag druk om er voor u te zijn! 
 
Wij zoeken nog collega’s, dus kom en doe als wij. 
Wie wil, kan met ons meegaan, wij maken mensen blij. 
Met vriendelijke woorden, een lach of een gebaar 
laten wij zien en horen: wij zorgen voor elkaar! 
Refrein 2x 
 
Lied 5: Het kind van de hemel 
God heeft het geluk op de aarde gebracht toen Jezus geboren werd, diep in de nacht. 
Als kind van de hemel, een teken van trouw, bewijs van Gods liefde voor mij en voor jou. 
 
De herders van Betlehem zagen het licht. Een engel kwam bij hen, hij bracht een bericht: 
Gods Zoon is geboren, zo kwetsbaar en klein om voor alle mensen een herder te zijn. 
 
Wij blijven vertellen en zingen van hoop, want kerst is een feest van geluk en geloof. 
Laat iedereen horen en zien wat God doet, zo delen we samen wat mooi is en goed! 


