
 

 

Liturgie Anders Vieren-dienst 
1 maart 2026 

 
Orgelspel  
 
Binnenkomst van wie dienstdoen 
 
Dienst van voorbereiding 
 
Welkom en mededelingen – door OvD (Johan) 
 
Stilte, bemoediging en groet – door Jos 
 
Welkomstlied – Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
Uitleg thema – door Jos 
 
Gebed om ontferming – door Jos 
 
Luisterlied – Welkom in Hotel de Hoop (Matthijn Buwalda) 
https://youtu.be/gZy_vHIy20A 
 
Dienst van het Woord 
 
Moment met kinderen – door Annemieke  
https://www.youtube.com/watch?v=t6fiiZOJV2E 

 
Luister-/Meezinglied kinderen – Vijf broden en twee vissen (Elly & Rikkert)  
https://youtu.be/7YuCPd7zHvw 
 
Kinderen naar de Kindernevendienst 
 
Gebed bij de opening van het woord – door Annemieke 
 
Schriftlezing: Marcus 12: 38-44 – door Annemieke 
 
Korte uitleg – door Annemieke 
 
Lied – Lied 568a: Ubi caritas et amor (1x Latijn, 1x Nederlands, 1x Latijn)  

 
Nederlandse tekst: 
Daar waar liefde heerst, en vrede 
Daar waar liefde heerst, daar is God met ons 

 
Tekst Sybrand van Dijk – door Jos 
 
Luisterlied – Lied van Ruth (Stef Bos)  
https://www.youtube.com/watch?v=3QSfYWTUx9E 
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Lied – Wij delen geloof, wij delen de hoop (Kerk-in-Actie lied; melodie: Lied 252, tekst: M. Buwalda)  
 

Wij delen geloof, wij delen de hoop,  
die wij ontvangen van God.  
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets te kort.  
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,  
totdat het een overvloed wordt.  
 
Wij delen met jou en met iedereen 
de hoop en liefde van God 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets te kort  
Zo mogen wij delen met handen en hart  
totdat het een overvloed wordt.  
 
Wij delen ver weg, we delen dichtbij 
één kerk, één wereld, één God  
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets te kort.  
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag 
als delen een deel van ons wordt. 

 
Terugkomst van de kinderen (kort gesprekje) – door Annemieke 
 
Tekst Genoeg-Soep-Voor-Iedereen – door Jos 
 
Dienst van gaven en gebeden 
 
Dankgebed en voorbeden – door Jos 
 
Inzameling van de gaven (dia collecte en foto’s Genoeg Soep Voor Iedereen) 
 
Slotlied – Lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (1, 2, 3, 4 en 5) 
 
Zegen – door Jos 
 

Gezongen Amen 


