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Over vespers: Een vesper is een korte gebedsdienst aan het begin van de avond. Een goede 
manier om deze Stille Week dit jaar bewust te beleven. Vespers hebben in de traditie een 
eigen structuur met een lezing uit de psalmen, een Bijbeltekst, liederen en gebeden. Een vast 
lied is de lofzang van Maria. Er is geen preek maar we zijn een tijd stil. Dit kun je invullen op 
een manier die jou past: door stil te staan bij de Bijbeltekst of door je te richten op een punt 
in de ruimte of op de afbeelding op de liturgie of nog weer anders: de stilte is open ruimte en 
ongemak, onrust horen er net zo goed bij als vrede of rust. De stilte en andere elementen in 
de viering gebeuren met zo min mogelijk aankondiging.  
Over het thema: De vespers hebben als thema “Met vallen en opstaan”, aansluitend bij het 
thema “De weg van de hoop” (net als in het kindernevendienstproject centraal staat. Deze 
tweede vesper heeft als thema “Van het voetstuk gevallen”: We lezen over Petrus: het ene 
moment een kernachtige belijdenis uit het diepst van zijn tenen, het andere moment terecht 
gewezen door Jezus. 



Binnenkomst in stilte / rust  
 
Openingsgebed 
V: Heer, open mijn lippen 
A: en mijn mond zal zingen van uw eer 
V: God, kom mij te hulp 
A: Heer, haast U mij te helpen 
V: In de Stille Week volgen wij uw Zoon op zijn weg. Een weg van vallen en opstaan. Maar 
ook: de weg waarop wij inzien wie Hij is. Mogen deze dagen van bezinning vrucht dragen in 
ons leven. Door Hem, Jezus Christus, uw Zoon, redder en bevrijder voor heel onze wereld.  
A: Amen 
 
Lied 263 “Wees Gij mijn toevlucht”   
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
De morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen als Gij er niet zijt 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
Gijzelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
Een gids die mij voorgaat en nooit meer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
Wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
Wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
Psalmgebed uit Psalm 125 (NBV21) 
V: Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. 
Lied psalm 125: 1 (Wie op de Here God vertrouwen) 
V: Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in 
eeuwigheid. De scepter van het kwaad zal niet rusten op het land van de rechtvaardigen en 
de rechtvaardigen zullen het onrecht de hand niet reiken. Wees goed voor wie goed is, HEER, 
voor de oprechte van hart. Maar wie een dwaalweg gaat – HEER, verdrijf hem en allen die 
onrecht doen. Vrede over Israël! 
Lied psalm 125: 4 (Wie op de dwaalweg zet zijn voeten) 
 
Inleiding op de lezing 
Met vallen en opstaan: soms sta je sterk in je geloof. Je bent vol vertrouwen en vol stevige 
zekerheid. Betekent dit dat je dan altijd gelijk hebt? Of kun je ook dan struikelen en komt juist 
hoogmoed voor de val? 
 
Lezing uit Marcus 8: 27-33 (NBV21) 
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg 
vroeg Hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes 



de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.’ 
Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de 
messias.’ Hij verbood hun uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te 
leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de 
hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij gedood zou worden, 
maar drie dagen later zou opstaan; Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus Hem 
apart en begon Hem fel terecht te wijzen. Maar Hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan 
en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Jij denkt niet aan 
wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’ 
 
Lied: “Gebed om vergeving” (Sela) 
Ook al keert de wereld U de rug toe: 'k ga nooit bij U vandaan! 
Zelfs al moest ik met U sterven, ik ga waar U zult gaan. 
Getuig met luide stem: ik dien U met mijn leven, 
met alles wat ik ben, zal ik mij aan U geven! 
 
Waarom keert mijn hart zich niet naar U toe, ontken ik wie U bent? 
Zelfs al lees ik in uw ogen, dat U de reden kent. 
Mijn hart is veel te bang, om alles op te geven, 
ontwijkt U al zolang: mijn zonde houdt mij tegen! 
 
Vergeef mij, doorgrond mij. 
Vergeef mij, doorgrond mij. 
Vergeef mij, doorgrond mij. 
Vergeef mij, doorgrond mij. 
 
Sluit uw ogen voor mijn zonden, wees mij genadig, God van trouw. 
Was mij schoon van al mijn zonden, wees mij genadig, God van trouw. 
 
Vergeef mij, doorgrond mij. 
Vergeef mij, doorgrond mij. 

 
Stilte (4 minuten) 
 
Lied 152: 1, 3, 7, 9 (De lofzang van Hanna) 
Mijn hart verheugt zich zeer en roemt in God, de Heer. 
Hij doet mij 't hoofd opsteken. Hij heeft mijn eer gered. 
Ik kan vrijmoedig met al wie mij hoonde spreken. 
 
Waartoe dat loos gepraat van eigen hoge staat, 
die trots van kloeke mannen! De Heer die alles weet 
beoordeelt lief en leed en weegt der mensen plannen. 
 
De Heer, zijn naam zij lof, werpt levenden in ’t stof, 
doet doden weer herleven. De trotsen slaat Hij neer. 
Geringen wordt de eer van edelen gegeven. 
 



De Here God regeert. Zijn goed trouw fundeert 
een rijk voor al de zijnen. Zij zijn gerust en stil. 
Maar wie het boze wil zal in de nacht verdwijnen. 
 
Gebed van de dag 
V: Eeuwige God, In uw Zoon kwam u naar de wereld, een mens als wij, zó dichtbij. De Messias 
onder ons, zó dichtbij.  Het gaat ons ver te boven, wij strekken ons naar U uit. Eeuwige God, 
wij danken U voor al die velen die ons voorgingen, en die uw Naam belijden. Wij beseffen dat 
wij lang niet altijd uw weg herkennen, dat we zelfs menen die weg te moeten versperren. 
Daarom bidden wij voor ieder die de weg moet wijzen, om kennis en inzicht, wijsheid en 
fijngevoeligheid, mensenkennis én zelfkennis. We bidden u voor predikanten, voor 
ouderlingen en diakenen, voor allen die in uw kerk dienstwerk verrichten. Voor zendelingen 
en evangelisten, voor allen naar wie zij zich uitstrekken. Voor vertrouwen als zij uw weg niet 
herkennen, om zekerheid dat ook dan U hen leidt. 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Avondlied 940 “Verberg mij nu”  
Verberg mij nu, onder Uw vleugels Heer. 
Houd mij vast, in Uw sterke hand. 
 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God. 
 
Vind rust mijn ziel, in God alleen. 
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. 
 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God 
 
Vader, U bent sterker dan de vloed, 
dan word ik stil, U bent mijn God, 
dan word ik stil, U bent mijn God. 
 
Zegenbede 
V: De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij áchter u, om u in de armen te 
sluiten en om u te beschermen voor gevaar. De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u 
dreigt te vallen. De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer zij om u 
heen, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. De Heer zij bóven u, om u 
te zegenen. Zó zegene u de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. 
A: Amen.   


