
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-
Eversdijk in de Mozeskerk op 10 mei   

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Wilma Mieras (Orgel/piano), jongerenkoor en combo Nova Melodica 
o.l.v. Marianne van Dijke 

Thema: A new horizon / Een nieuwe horizon 

De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik bijvoorbeeld de link naar 
onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voor de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord en mededelingen 

Lied “Sun’s gonna come up” – door Nova Melodica 

Bemoediging en groet 

Lied 223: 1, 2, 3 (Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans) 

Enkele woorden 

Lied “Dan bent U met ons” – door Nova Melodica 

Lied 854 (God, soms is het donker) 

Enkele woorden 

Lied “Tremble” – door Nova Melodica 

Lied “Goed nieuws” – door Nova Melodica 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen 

Lied “Nooit verlaten” – door Nova Melodica 

Kinderen gaan naar kindernevendienst 

Schriftlezing uit Psalm 30: 1-13 (NBV21) afgewisseld met refrein lied 30A 

Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David. [2] Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt 
mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.  

Lied 30A – refrein (De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag) 

[3] HEER, mijn God, ik riep U te hulp en U hebt mij genezen. [4] HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik 
daalde af in het graf, maar U hield mij in leven. [5] Zing voor de HEER, u die Hem trouw bent, loof zijn heilige 
naam.  

Lied 30A – refrein (De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag) 

[6] Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens 
staan we juichend op. [7] In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen. [8] HEER, U had mij lief en ik stond 
als een machtige berg, U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.  

Lied 30A – refrein (De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag) 

https://shorturl.at/iNR36


[9] U, HEER, roep ik aan, U, Heer, smeek ik om genade. [10] Wat baat het U als ik sterf, als ik afdaal in het graf? 
Kan het stof U soms loven en getuigen van uw trouw? [11] Luister, HEER, en toon uw genade, HEER, kom mij 
te hulp. [12] U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. 
[13] Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven. 

Lied 30A – refrein (De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag) 

Lied “All because of Jesus” – door Nova Melodica 

Overweging “A new horizon / Een nieuwe horizon” 

Lied “Great is your glory” – door Nova Melodica” 

(De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst) 

Dienst van de gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied “Lions” – door Nova Melodica 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen 

Lied 885: 1, refrein, 2, refrein (Groot is uw trouw, o Heer) 

Zegen 

Gezongen amen 

 
  



Tekst “Sun’s gonna come up” 
Well, the sun’s gonna come up in the mornin’, 
and the joy of the Lord’s gonna rise with the dawnin’, 
He’ll write mercy into your story. 
The sun’s gonna come up in the mornin’, 
sun’s gonna come up in the mornin’. 
 
Well, the sun’s gonna come up in the mornin’, 
and the joy of the Lord’s gonna rise with the dawnin’, 
He’ll write mercy into your story. 
The sun’s gonna come up in the mornin’, 
sun’s gonna come up in the mornin’. 
 
Ever had a bad day, that you couldn’t wait to end? 
Ever needed a second chance, to do it all over again? 
Well here’s some good news, when you lay down tonight, 
there’s gonna be a clean slate at the first sign of light. 
 
Well, the sun’s gonna come up in the mornin’, 
and the joy of the Lord’s gonna rise with the dawnin’, 
He’ll write mercy into your story. 
The sun’s gonna come up in the mornin’, 
sun’s gonna come up in the mornin’. 
 
We live in crazy world, and it sure can get you down, 
but the love of God is greater, and it will never run out. 
So when you feel like, you’re at the end of your rope, 
don’t you ever give up, keep holding on to hope. 
 
Well, the sun’s gonna come up in the mornin’, 
and the joy of the Lord’s gonna rise with the dawnin’, 
He’ll write mercy into your story. 
The sun’s gonna come up in the mornin’, 
sun’s gonna come up in the mornin’. 
 
Well, the sun’s gonna come up in the mornin’, 
and the joy of the Lord’s gonna rise with the dawnin’, 
He’ll write mercy into your story. 
The sun’s gonna come up in the mornin’, 
sun’s gonna come up in the mornin’. 
 
Well, the sun’s gonna come up in the mornin’, 
and the joy of the Lord’s gonna rise with the dawnin’, 
He’ll write mercy into your story. 
The sun’s gonna come up in the mornin’, 
sun’s gonna come up in the mornin’. 
 
Yes, He’ll write mercy into your story. 
The sun’s gonna come up in the mornin’, 
sun’s gonna come up in the mornin’. 
sun’s gonna come up in the mornin’. 
sun’s gonna come up in the mornin’. 



Tekst “Dan bent U met ons”  
Hoelang al ruikt U het branden van de bossen? Hoelang al voelt U het vuur? 
Hoelang al ziet U de oogsten mislukken?  
Hoelang al vraagt U aan ons, hoelang het nog duurt? 
 
Hoelang al ziet U de opgedroogde meren? Hoelang al lijdt de natuur? 
Hoelang al heeft U de dieren zien sterven? 
Hoelang al vraagt U aan ons, hoelang het nog duurt? 
 
Kom, Jezus kom. U lijkt ver bij ons vandaan, 
maar het is juist andersom, Heer, U bent nooit weggegaan. 
Want U woont waar niemand meer kan leven, 
U bent thuis op plaatsen zonder hoop, 
waar de aarde niets meer heeft te geven, 
waar de zee de dorpen binnenstroomt. 
U bent vrienden met de allerarmsten, 
U zit naast hen in de hete zon. 
En zijn wij met hen, dan bent U met ons. 
 
Hoelang nog hebben Uw kinderen geen eten? Hoelang nog roept U om recht? 
Hoelang nog vraagt U of wij U vergeten? 
Hoelang nog voordat wij doen, wat U hebt gezegd? 
 
Kom, Jezus kom. U lijkt ver bij ons vandaan, 
maar het is juist andersom, Heer, U bent nooit weggegaan. 
Want U woont waar niemand meer kan leven, 
U bent thuis op plaatsen zonder hoop, 
waar de aarde niets meer heeft te geven, 
waar de zee de dorpen binnenstroomt. 
U bent vrienden met de allerarmsten, 
U zit naast hen in de hete zon. 
En zijn wij met hen, dan bent U met ons. 
 
Tekst “Tremble” 
Peace, bring it all to peace 
The storm surrounding me 
Let it break at Your name 
 
Still, call the sea to still 
The rage in me to still 
Every wave at Your name 
 
Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 
Jesus, Jesus, You silence fear 
Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 
Jesus, Jesus 
 
Breathe, call these bones to live 
Call these lungs to sing 
Once again, I will praise 
 
Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 



Jesus, Jesus, You silence fear 
Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 
Jesus, Jesus, 
 
Oh Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 
Jesus, Jesus, You silence fear 
Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 
Jesus, Jesus 
 
Your name is a light that the shadows can't deny 
Your name cannot be overcome 
Your name is alive, forever lifted high 
Your name cannot be overcome 
 
Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 
Jesus, Jesus, You silence fear 
Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 
Jesus, Jesus 
 
Your name is a light that the shadows can't deny 
Your name cannot be overcome 
Your name is alive, forever lifted high 
Your name cannot be overcome 
 
Your name [Your name] is a light [is a light] 
that the shadows can’t deny [the shadows can't deny] 
Your name [Your name] 
cannot be overcome [cannot be overcome] 
Your name [Your name] is alive [is alive], 
forever lifted high [forever lifted high] 
Your name [Your name] 
cannot be overcome [cannot be overcome] 
 
Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 
Jesus, Jesus, You silence fear 
Jesus, Jesus, You make the darkness tremble 
Jesus, Jesus 
 
Tekst “Goed nieuws”  
Er is goed nieuws voor wie vastloopt, 
Goed nieuws voor wie schroomt, 
Er is goed nieuws voor wie niet meer door wil gaan. 
Er is goed nieuws voor wie twijfelt, niet meer gelooft in Hem, 
Want de Vader, Hij zoekt je altijd op. 
 
Onze rots is Hij, want Hij maakt ons vrij, 
Jezus neemt al onze zonden weg. 
Dat is wat Hij doet, dus vertrouw op Hem, 
Jezus redder voor ons allemaal! 
 
Hij brengt schoonheid voor wie blind is, armen maakt hij rijk, 
Hij brengt vriendschap voor wie altijd eenzaam is. 



Hij is rustig als je stress hebt, voelt je feilloos aan. 
Hij die weg, waarheid en het leven is, 
Hij die weg, waarheid en het leven is. 
 
Onze rots is Hij, want Hij maakt ons vrij, 
Jezus neemt al onze zonden weg. 
Dat is wat Hij doet, dus vertrouw op Hem, 
Jezus redder voor ons allemaal! 
Woah Woah Jezus redder voor ons allemaal 
Woah Woah Jezus redder voor ons allemaal 
 
Wij leven in vrijheid, en in vertrouwen, 
Kom naar het kruis en kijk naar Hem, 
(Want) Hij bracht verlossing, van al onze zonden, 
Kom naar het kruis en kijk naar Hem. 
 
Wij leven in vrijheid, en in vertrouwen, 
Kom naar het kruis en kijk naar Hem, 
(Want) Hij bracht verlossing, van al onze zonden, 
Kom naar het kruis en kijk naar Hem. 
 
Onze rots is Hij, want Hij maakt ons vrij, 
Jezus neemt al onze zonden weg. 
Dat is wat Hij doet, dus vertrouw op Hem, 
Jezus redder voor ons allemaal! 
Jezus redder voor ons allemaal! 
Jezus redder voor ons allemaal! 
 
Tekst “Nooit verlaten”  
Nooit verlaten zelfs al ben ik alleen. 
Nooit verlaten want Hij gaat met me mee. 
Hij houdt de wacht en ik volg steeds Zijn stem. 
In Zijn liefde geborgen, altijd veilig bij Hem. 
 
Nooit verlaten zelfs al ben ik alleen. 
Nooit verlaten want Hij gaat met me mee. 
Hij houdt de wacht en ik volg steeds Zijn stem. 
In Zijn liefde geborgen, altijd veilig bij Hem. 
 
De Heer Hij is voor mij, Hij is om mij heen. 
Er is geen moment waarop Hij niet aan mij denkt. 
Zijn liefde omarmt me, Hij zorgt steeds voor mij. 
En waar ik ook naartoe ga, ik weet: Hij zal er zijn! 
 
Nooit verlaten zelfs al ben ik alleen. 
Nooit verlaten want Hij gaat met me mee. 
Hij houdt de wacht en ik volg steeds Zijn stem. 
In Zijn liefde geborgen, altijd veilig bij Hem. 
 
Als ik me alleen voel en’t leven doet pijn. 
Mijn hart soms zo zwaar is, van zorgen en strijd, 
kan ik Hem dan zeggen, Hij luistert altijd. 



En toont mij dan Zijn liefde, want Hij houdt echt van mij! 
 
Nooit verlaten zelfs al ben ik alleen. 
Nooit verlaten want Hij gaat met me mee. 
Hij houdt de wacht en ik volg steeds Zijn stem. 
In Zijn liefde geborgen, altijd veilig bij Hem. 
 
Nooit verlaten zelfs al ben ik alleen. 
Nooit verlaten want Hij gaat met me mee. 
Hij houdt de wacht en ik volg steeds Zijn stem. 
In Zijn liefde geborgen, altijd veilig bij Hem. 
Hij houdt de wacht en ik volg steeds Zijn stem, 
In Zijn liefde geborgen, altijd veilig bij Hem. 
In Hem geborgen, altijd veilig bij hem. Ooo Ooo. 
 
Nooit verlaten zelfs al ben ik alleen. 
Nooit verlaten want Hij gaat met me mee. 
Hij houdt de wacht en ik volg steeds Zijn stem. 
In Zijn liefde geborgen, altijd veilig bij Hem. 
 
Nooit verlaten zelfs al ben ik alleen. 
Nooit verlaten want Hij gaat met me mee. 
Hij houdt de wacht en ik volg steeds Zijn stem. 
In Zijn liefde geborgen, altijd veilig bij Hem. 
Hij houdt de wacht en ik volg steeds Zijn stem. 
In Zijn liefde geborgen, altijd veilig bij Hem. 
In Hem geborgen, altijd veilig bij Hem! Veilig bij Hem! 
 
Tekst “All because of Jesus”  
Giver of ev’ry breath I breathe, author of all eternity. 
Giver of ev’ry perfect thing, to You be the glory! 
Maker of heaven and of earth, no one can comprehend Your worth, 
King over all the universe, to You be the glory. 
 
And I’m alive because I’m alive in You! 
And it’s all because of Jesus I’m alive! (because of Jesus) 
Yeah it’s all because the blood of Jesus Christ! 
that covers me and raised this dead man’s life! 
Yeah it’s all because of Jesus, I’m alive! 
 
Giver of ev’ry breath I breathe, author of all eternity. 
Giver of ev’ry perfect thing, to You be the glory! 
Maker of heaven and of earth, no one can comprehend Your worth, 
King over all the universe, to You be the glory. 
 
And I’m alive because I’m alive in You! 
And it’s all because of Jesus I’m alive! (because of Jesus) 
Yeah it’s all because the blood of Jesus Christ! 
that covers me and raised this dead man’s life! 
Yeah it’s all because of Jesus! 
 
Ev’ry sunrise sings Your grace, the universe cries out Your praise! 



I sing in freedom all my days, now that I’m alive! 
It’s all because of Jesus I’m alive! 
 
Yeah it’s all because the blood of Jesus Christ! 
that covers me and raised this dead man’s life! 
Yeah it’s all because of Jesus 
 
It’s all because of Jesus I’m alive! (because of Jesus) 
Yeah it’s all because the blood of Jesus Christ! 
that covers me and raised this dead man’s life! 
Yeah it’s all because of Jesus, I’m alive! 
I’m alive, I’m alive! 
It’s all, it’s all because of You, it’s all, it’s all because of You, 
It’s all, it’s all because of You, that I’m alive! 
It’s all, it’s all because of You, it’s all, it’s all because of You, 
It’s all, it’s all because of You, that I’m alive! 
 
Tekst “Great is your glory”  
God came down and gave His life for me, Amen, Amen. 
Through flesh and blood He fought for victory, Amen, Amen. 
Crucified, brought back to life, Amen, Amen! 
Seated at the Father’s hand again, Amen, Amen! 
 
Great is the glory of the Lord, Almighty! Great is the glory of the Lord! 
I will sing with all my heart unto the Lord, Almighty! Great is Your glory, Lord! 
 
Crimson covered over sinless hands, Amen, Amen. 
But nails could never hold the Son of man, Amen, Amen. 
Now the Father’s Love, flows down on us, Amen, Amen. 
Hallelujah, He will come again, Amen, Amen. 
 
Great is the glory of the Lord, Almighty! Great is the glory of the Lord! 
I will sing with all my heart unto the Lord, Almighty! Great is Your glory, Lord! 
 
You are the One who was! You are the One who is! You are the One who is to come! 
You are the One who was! You are the One who is! You are the One who is to come! 
 
Great is the glory of the Lord, Almighty! Great is the glory of the Lord! 
I will sing with all my heart unto YOU Lord, Almighty! Great is Your glory, 
 
Great is the glory of the Lord, Almighty! Great is the glory of the Lord! 
I will sing with all my heart unto YOU Lord, Almighty! Great is Your glory, Lord!  
 
Tekst “Lions” 
Today we live, today we breathe, 
today we know that we are strong when we are weak. 
Today we trust, we overcome, 
take ev’ry chain that kept us slaves and throw them off. 
 
We’re not waiting for permission, we defy our inhibition, 
like our middle name is ‘Fearless Unafraid’. 
 



If we’re gonna fly, we fly like eagles, arms out wide. 
If we’re gonna fear, we fear no evil, we will rise! 
By Your power we will go, 
By Your spirit we are bold. 
If we’re gonna stand, we stand as giants, 
If we’re gonna walk, we walk as lions. 
Oh, Oh, Oh, we walk as lions! 
 
Today is ours, it’s always been. 
Before we face the fight, we know who’s gonna win. 
We live by faith and not by sight. 
We don’t want safe and quiet, we don’t wanna run and hide. 
 
This is not an intermission, it’s our time, not gonna miss it. 
You’ve already called us fearless, unafraid! 
 
If we’re gonna fly, we fly like eagles, arms out wide. 
If we’re gonna fear, we fear no evil, we will rise! 
By Your power we will go, 
By Your Spirit we are bold. 
If we’re gonna stand, we stand as giants, 
If we’re gonna walk, we walk as lions. 
Oh, Oh, Oh, we walk as lions! 
Oh ev’rywhere we go, the battle has been won, 
we know You’ve gone before us. 
So, we’re takin’ holdin faith. With ev’ry step we take, 
we know we’ll rise victorious! 
If we’re gonna fly, we fly like eagles, arms out wide. 
If we’re gonna fear, we fear no evil, we will rise! 
By Your power we will go, 
By Your Spirit we are bold. 
If we’re gonna stand, we stand as giants, 
If we’re gonna walk, we walk as lions. 
Oh, Oh, Oh, we walk as lions! 
Oh, Oh, Oh, we walk as lions! 
 
 


