
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-
Eversdijk in de Mozeskerk op 24 mei 2026 – Pinksteren en afscheid/bevestiging ambtsdragers 
en wijkassistenten  

Voorganger: ds. Douwe de Roest, muzikale medewerking: Wilma Mieras (Orgel / piano), 
Saskia de Looff. De dienst wordt online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik 
bijvoorbeeld de link naar onze pagina: https://shorturl.at/iNR36 

Aftredende ambtsdrager: Daniëlle Hoogesteger-Maas (diaken). Nieuw te bevestigen 
ambtsdrager: Mirjam van Liere (diaken). Aftredende wijkassistent: Tesfaye Kiros (75-). 
Nieuwe wijkassistente: Jantine de Jong (75-). Wijkassistenten die een volgende termijn 
ingaan: Alida Veenboer, Nelleke Karelse. 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen, welkomstwoord, mededelingen 

Stilte, bemoediging en groet 

Lied 683: 1, 2, 3, 4 (’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest) 

Een paar inleidende woorden 

Gebed om Gods ontferming 

Het gebed om ontferming afgewisseld met lied 368G (Adem van God, vernieuw ons bestaan) 

Loflied 697: 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein, 4, refrein, 5, refrein (Kom Schepper Geest) – met 
Saskia de Loof op het cajon, voorzang Douwe, refrein allen) 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen 

Lied “Ik moet weggaan” (Elly & Rikkert, o.a. Hemelhoog 231) 

Kinderen gaan naar kindernevendienst 

Lied 695: 1, 2, 3, 5 (Heer raak mij aan met uw adem) 

Schriftlezing uit Handelingen 2: 1-11 (NBV21) 

[1] Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. [2] Plotseling klonk er uit de hemel een 
geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. [3] Er verschenen aan 
hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, [4] en allen 
werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door 
de Geest werd ingegeven. [5] In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk 
op aarde. [6] Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat 
iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. [7] Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn 
toch allemaal Galileeërs die daar spreken? [8] Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 
horen? [9] Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit 
Pontus en Asia, [10] Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die 
zich hier gevestigd hebben, [11] en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen 
horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ [12] Verbijsterd en geheel van hun stuk 
gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ [13] Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze 
zullen wel dronken zijn.’ 

https://shorturl.at/iNR36


Lied 700: 1, 2, 3 (Als de wind die waait met vlagen) 

Overweging 

Lied 685: 1, 2, 3, 4, 5 (Geest van God zo vol van liefde) 

(De kinderen komen ondertussen terug uit de kindernevendienst) 

Dienst van afscheid en bevestiging ambtsdragers en wijkassistenten 

Korte inleiding afscheid en bevestiging van ambtsdragers en wijkassistenten 

Woorden van dank voor aftredende ambtsdrager en wijkassistent 

Voorstellen van wie bevestigd wordt / een gelofte aflegt 

Lied ‘Kom jij telkens opnieuw’ als gebed om de Geest (Uit: Zing de zee, lied 9, tekst: Joyce 
Schoon, muziek: Esther Ocheng) 

Bevestiging en handoplegging van nieuwe ambtsdrager 

Gelofte van geheimhouding voor pastoraal wijkassistenten 

Verwelkoming door de gemeente 

Gemeente, wij zijn met elkaar verbonden door Gods trouw. Wij leven door de inspiratie van zijn Geest en 
vormen één lichaam waarvan Christus het hoofd is. Beloven jullie om onze ambtsdragers en wijkassistenten 
te dragen in hun ambt en taak met jullie liefde en geloof, voor hen te bidden en met hen mee te werken in hun 
dienst aan God, aan deze gemeente en aan de samenleving?  
Antwoord: Ja, dat beloven wij. 

Lied “Gebed om zegen” (Sela) 

Dienst van de gebeden en gaven 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Zending en zegen 

Lied 687: 1, 2, 3 (Wij leven van de wind) 

Zegen 

Gezongen amen 

  



Tekst “Ik moet weggaan” (Elly & Rikkert) 
Ik moet weggaan, ik moet weggaan, ok kan echt niet blijven 
Maar ik zal een mooie brief in jullie harten schrijven 
 
Als je dan mijn woorden leest, weet je dat ik ben geweest 
Als je dan mijn woorden leest, weet je dat ik ben geweest 
 
Ik ben bij je, ik ben bij je, ik ben teruggekomen 
En ik heb mijn mooiste vuur voor jullie meegenomen 
 
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest 
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest 
 
Ik ben bij je, ik ben bij je, ik ben bij de mensen 
Zodat ze elkaar verstaan, over alle grenzen 
 
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest 
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest 
 
Tekst “Kom Jij telkens opnieuw” (Uit: Zing de zee, lied 9, t: Joyce Schoon, m: Esther Ocheng) 
Kom jij telkens opnieuw, aanwaaien met vleugels, 
als ik weer balanceer, tussen grond en afgrond, vang mij als ik val. 
 
Neem mij bij de hand. Wijs me waar ik vandaan kom, 
als ik weer verdwaald ben, tussen weg en omweg, wijs je mij waar ik ben. 
 
Jij geeft kracht op mijn wegen, Jij bent mijn hoop,  
jij geeft kracht op mijn wegen, Jij bent mijn hoop. 
 
Tekst “Gebed om zegen” (Sela) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 


