
Orde van dienst voor de Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk 
in de Mozeskerk op 4 februari, kinderdienst met kindercantorij Parels 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Anko Vleugel (orgel), Kindercantorij Parels o.l.v. 
Mirjam de Lange 

De dienst wordt ook online uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Gebruik 
onderstaande link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-
Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events 

Dienst van de voorbereiding 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen 

Welkom en mededelingen 

Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal) - orgel 

Bemoediging en groet 

Lied “Vandaag is een nieuwe dag” – door kindercantorij Parels 

Flessenpost… - bruggetje naar de dienst van vorige week 

Gebed om Gods ontferming en om Gods Geest 

Lied 224 (Elke dag vertelt over God de Heer) (doorzingen, dan canon) – orgel 

Lied “Geef licht” – door kindercantorij Parels 

Dienst van het Woord 

Schriftlezing / verhaal: Jezus helpt mensen met wat Hij zegt én doet (Marcus 1: 
29-38, uit de Bijbel in Gewone Taal) 

Toen Jezus en zijn leerlingen uit de synagoge kwamen, gingen ze naar het huis van Simon en 
Andreas. Jezus hoorde dat de schoonmoeder van Simon met koorts in bed lag. Hij ging naar haar 
toe. Hij pakte haar hand vast en hielp haar opstaan. Toen had ze meteen geen koorts meer. Ze ging 
eten klaarmaken voor Jezus en zijn leerlingen. 
’s Avonds laat, toen het donker was, kwamen alle inwoners van de stad naar Jezus toe. Ze hadden 
alle zieken meegenomen. En ook iedereen die een kwade geest in zich had. Jezus maakte veel 
mensen beter die allerlei verschillende ziektes hadden. Ook jaagde hij de kwade geesten weg uit de 
mensen. En hij zei tegen die kwade geesten: ‘Je mag aan niemand vertellen wie ik ben.’ 
’s Ochtends vroeg, toen het nog donker was, stond Jezus op en ging naar buiten. Hij liep naar een 
stille plek buiten de stad. Daar wilde hij bidden. Maar Simon en de andere leerlingen kwamen achter 
hem aan.Toen ze Jezus gevonden hadden, zeiden ze: ‘Iedereen zoekt u.’ Maar Jezus zei: ‘We gaan 
weer verder. Ik moet het goede nieuws ook op andere plaatsen in de buurt vertellen. Daarom ben 
ik op weg gegaan.’ 

Lied 837: 1, 4 (Iedereen zoekt u, jong of oud) - orgel 
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Verhaal “Kikker is een held” uitgebeeld en overweging in gesprek met de 
kinderen in een kring in de kerk (boek van Max Veldhuis) 

Lied “Laat je licht maar schijnen” – door kindercantorij Parels 

Pastorale mededelingen 

Lied bij overlijdensafkondiging “k Stel mijn vertrouwen” – orgel 

(Paar woorden als bruggetje naar het danken en bidden) 

Lied “Alle mensen, alle kinderen” (bij het gebed) – door kindercantorij Parels 

Danken en bidden 

Lied (naar het Onze Vader) “Koning over alles” - door kindercantorij Parels 

Delen van de gaven 

Lied tijdens de collecte “Handen uit de mouwen” – door kindercantorij Parels 

Zending en zegen 

Slotlied 422: 1, 2, 3 (Laat de woorden die we hoorden) - orgel 

Zegen 

Gezongen amen 

Na de dienst: korte presentatie beroepingscommissie + koffiedrinken  



Liedtekst “Geef licht” 
Geef licht, geef licht 
in de wereld om je heen. 
Geef licht, geef licht, 
laat het zien aan iedereen. 
Geef licht, geef licht 
door de dingen die je doet. 
Geef licht, geef licht: 
wees voor alle mensen goed. 
 
Weet je hoe dat moet? 
 
Hou het meest van God, 
ja, zet Hem op nummer 1 
Hou ook van jezelf 
en ook zo van iedereen. 
 
Je vindt het zelf toch fijn 
als iemand lief is en niet flauw doet. 
Doe dus voor een ander 
wat je wilt dat die voor jou doet. 
Whooo … 
 
Geef licht, geef licht … 
 
Weet je hoe dat moet? 
 
Wees eerlijk en wees echt 
help een ander waar je kan. 
Deel van wat je hebt 
daar wordt de wereld mooier van. 
 
Je vindt het zelf toch fijn 
als iemand lief is en niet flauw doet. 
Doe dus voor een ander 
wat je wilt dat die voor jou doet. 
Whooo … 
 
Geef licht, geef licht … 
 
Liedtekst “Laat je licht maar schijnen” 
Parels, echo door gemeente 
Refr. 2x 
Laat je licht maar schijnen (echo) 
in de duisternis (echo) 
Laat je licht maar schijnen (echo) 
waar geen licht meer is (echo) 



 
Want je bent het licht 
hier in deze wereld 
schijn dan voor de mensen om je heen 
Net zoals een stad 
boven op een heuvel 
heel goed is te zien voor iedereen 
 
Refr. 1x 
 
Als het donker is 
fiets je met je licht aan 
zo laat jij je zien in het verkeer 
Schijn dan met je licht 
dat je goede daden 
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer 
 
Denk aan wat je zelf wilt 
dat een ander voor je doet 
doe dat voor die ander 
en dan doe je ’t goed 
 
Refr. 2x 
 
Liedtekst “Vandaag is een nieuwe dag” 
Vandaag is een nieuwe dag die ik beginnen mag 
 en ik ben klaar voor de start. 
Vandaag is een nieuwe dag die ik beginnen mag 
 met een lied in mijn hart. 
Dit is de dag gemaakt door God.  
Kom zing en dans wees blij. 
Dit is de dag gemaakt door God.  
Kom op doe mee met mij, met mij. 
 
Vandaag is een nieuwe dag die ik….. 
 
Hoy es el dia, Hoy es el dia 
Hoy es el dia del Senor 
 
Gracias al Dios, Gracias al Dios 
Gracias al Dios por sur amor. 
 
Dit is de dag gemaakt door God.  
Kom zing en dans wees blij. 
Dit is de dag gemaakt door God.  
Kom op doe mee met mij, met mij. 
 



Hoy es…. 
 
(vertaling: Vandaag is de dag van de Heer. 
Bedankt Heer voor Uw liefde.) 
 
Liedtekst “Alle mensen, alle kinderen” 
 
Alle mensen, alle kind'ren, 
leg je vragen telkens weer, 
al je zorgen, al je tranen, 
in de handen van de Heer. 
 
Alle mensen, alle kind'ren, 
leg je angsten en je pijn 
in zijn trouwe vaderhanden, 
Hij wil graag je helper zijn. 
 
Alle mensen, alle kind'ren, 
volg zijn voetstap, volg zijn stem. 
Als je zoekt naar rust en vrede, 
vind je dat alleen bij Hem. 
Als je zoekt naar rust en vrede, 
vind je dat alleen bij Hem. 
 
Liedtekst “Koning over alles” 
Heer in de hemel, 
wij prijzen U, 
onze God en onze Vader. 
U alleen weet wat 
gebeuren moet 
in de hemel en op aarde 
 
Want U bent Koning over alles, 
nu en voor altijd, 
de allersterkste en de mooiste 
tot in eeuwigheid. 
 
Heer in de hemel 
wij vragen U: 
geef ons elke dag te eten 
Vergeef onze fouten 
zoals wij     
iemand anders ook vergeven  
 
Want U bent Koning over alles … 
 
Heer in de hemel 



wij bidden U: 
leer ons zien wat goed en echt is 
Wilt U ons beschermen 
voor elk gevaar, 
voor wat fout en nep en slecht is. 
 
Want U bent Koning over alles … 
Amen, amen. 
 
Liedtekst “Handen uit de mouwen” 
 
Wij prijzen U met de handen in de lucht 
en prijzen U met de handen uit de mouwen 
door wat we zeggen en wat we doen 
met heel ons hebben en houen 
Wij prijzen U met de handen in de lucht 
en prijzen U met de handen uit de mouwen 
Zo willen wij in woord en daad 
laten zien dat we van U houden 
 
Je kunt zeggen dat je christen bent 
maar het is één grote flop 
wanneer jij niks voor een ander doet 
echt, dan slaat het nergens op 
 
Als er iemand is die honger lijdt 
en geen kleren heeft of geld 
je wenst ‘m sterkte maar geeft ‘m niks 
dan heb je hem teleurgesteld 
 
Je moet helpen waar je helpen kunt 
en er voor een ander zijn 
‘Geloof alleen’ stelt niet veel voor 
het is nep en schone schijn 
 
 
 
 
 
 
 


